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Ochtenddienst - zondag 18 januari 2026 - 10:00 uur​
Kerkelijk jaar: ​ 2e zondag na Epifanie​
Liturgische kleur: ​ Groen​
Voorganger: ​ ds. A.D.L. Terlouw​
Ouderlingen:​ Jan Peter Leenman, ​ ​
​ Marco Lurks​
Diakenen: ​ Ria Kamp, Toos Hagers​
Organist: ​ Geurt van Lagen​
Koster: ​ Martijn Olivier​
1e Collecte: ​ Kerk in Actie Bangladesh​
2e Collecte: ​ Eredienst​
3e Collecte: ​ Wijkwerk​
Bussen bij de uitgang: ​ Restauratie Oude Kerk​
Nevendiensten: ​ Kinderkerk​
Live luisteren / kijken: ​ Live mee te luisteren via de ​
​ kerkomroep, en via de ​
​ livestream op YouTube. 

Orde van Dienst 
Aanvangslied: ​ Psalm 66: 1, 2 
Na votum en groet zingen:​Psalm 66: 3 
Na kindermoment: ​ Hemelhoog 58 
Gebed om ontferming 
Zingen: ​ Lied 680: 1, 2, 3 
Woorden ten leven 
Gebed voor de Schriftlezing 
Zingen: ​ Lied 680: 4, 5 
Schriftlezing: ​ Exodus 2: 1-10 
Zingen: ​ Psalm 86: 5 
Schriftlezing: ​ Mattheüs 3: 13-17 
Zingen: ​ Lied 524: 1, 2, 5 
Na de preek zingen: ​ Lied 352: 1, 2, 3 
Gebeden, inzameling gaven 
Slotlied: ​ Lied 352: 4, 5, 6, 7 

 

Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk 
Zaterdag 17 januari 2026 (De Herberg) 
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair Breien 
Zondag 18 januari 2026 (Oude Kerk Zoetermeer) 
10:00 uur: Ochtenddienst - ds. A.D.L. Terlouw 
Maandag 19 januari 2026 (De Herberg bovenzaal) 
18:45 uur - 19:30 uur: Catechese 
Dinsdag 20 januari 2026 (Consistorie Oude Kerk) 
19:15 uur - 19:45 uur: Wekelijks gebedsmoment 
Dinsdag 20 januari 2026 (De Herberg) 
10:00 uur - 12:00 uur: Inloophuis 
Woensdag 21 januari 2026 (De Herberg) 

10:00 uur - 12:00 uur: De Bijbel Open 
Woensdag 21 januari 2026 (Oude Kerk) 
12:45 uur - 13:15 uur: Lunchpauzeconcert 
Donderdag 22 januari 2026 (De Herberg of huisadres) 
20:00 uur - 22:00 uur: Gemeente Groei Groep 
Vrijdag 23 januari 2026 (Oude Kerk) 
14:00 uur - 15:30 uur: Open Kerk 
Zaterdag 24 januari 2026 (De Herberg) 
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair Breien 
Zondag 25 januari 2026 (Ichthuskerk) 
10:30 uur: Oecumenische viering ds. A.D.L. Terlouw 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 18 januari 
In de dienst van deze zondagochtend luisteren we naar de aloude geschiedenis van de kleine Mozes die in een biezen 
mandje gelegd wordt (Exodus 2:1-10). Zoals we zullen ontdekken, is het een verhaal met allerlei lagen erin. Maar het 
maakt nogal wat uit hoe je dit verhaal vertelt. Zoals het ook veel uitmaakt wat wij vertellen: aan anderen, aan onze 
kinderen of kleinkinderen… Over jezelf, over hoe het leven in elkaar steekt volgens ons… Het maakt verschil hoe je dat 
doet. En dat is belangrijk. Mooi om daar samen over na te denken!​ ​ ​ ​ Ds. Arjen Terlouw 

Meeleven met zorg 
We hebben geen nieuwe meldingen ontvangen van gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of zorg. We wensen 
iedereen die onderzoeken of behandelingen moet ondergaan of wacht op een uitslag Gods troost en nabijheid toe. 

"Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden." Psalm 147: 3 
Ria Kamp 

Catechese 
Komende maandag komen we weer bij elkaar, om 18.45 uur in de Herberg. Het thema dat het boekje ons aanreikt, is 
‘Gevoelens bij terrorisme’. Ik maak dat wat breder: we denken samen na over wat belangrijk is voor een veilige 
samenleving. Wat heb je daarvoor nodig? Wat zou je daar zelf aan kunnen bijdragen? En op welke manier zou het geloof 
je daarbij kunnen helpen? Welkom en tot maandag! ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ds. Arjen Terlouw 

De Bijbel open 
Komende woensdagochtend 21 januari komen we bij elkaar rondom een open Bijbel. Dit keer gaat het over Exodus 
2:11-22. Mozes die het onrecht dat hij ziet, als een Egyptenaar een Hebreeuwse man doodslaat. Hij grijpt in en slaat, op 
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zijn beurt, de Egyptenaar dood. Die daad verandert zijn levenspad. Van prins wordt hij vluchteling. Een bijzonder 
Bijbelgedeelte dat op verschillende manieren wordt uitgelegd. Mooi om daarover in gesprek te gaan met elkaar. 
Ik vermeld er maar meteen bij dat je ook zeer welkom bent als je zomaar een keer wilt kijken of het iets voor je is. Wat 
mij betreft zijn de ochtenden open voor iedereen die aan wil schuiven en mee wil denken. 
We beginnen om 10 uur in de Foyer van de Herberg en sluiten uiterlijk 12 uur af. Van harte welkom! 

Ds. Arjen Terlouw 

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 18- 25 januari 
Van 18-25 januari vinden er in het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen in verschillende 
kerken van Zoetermeer Gebedsvespers of Avondgebeden plaats rond het thema Eén van Geest (zie het overzicht 
hieronder). Op donderdag 22 januari is er om 19.30 uur in de Oude Kerk een Vesper, een half uur van stilte, gebed en 
lezingen. Eén zijn lukt ons niet vanzelf, maar als we samen om het licht van Christus gaan staan en ons laten verbinden 
door zijn Geest gebeurt er iets bijzonders. Bidt u, bid jij met ons mee? Van harte welkom! 
Overzicht Avondgebeden Week van Gebed 2026 (aanvang: 19.30 uur) 

Maandag: Basisschool De Regenboog, Kerkenbos 12 
Dinsdag: Ichthuskerk, Parkdreef 258 
Woensdag: Kerkelijk Centrum De Regenboog, Nathaliegang 263 
Donderdag: Oude Kerk, Dorpsstraat 59 
Vrijdag: Oosterkerk, Oosterheemplein 320 
Zaterdag (19.00 uur): Moeder Teresakerk, Moeder Teresasingel 100 

Collecteverantwoording 
De contante collecteopbrengst in de dienst van zondag 11 januari: Kerk in Actie voor Oekraïne € 73,30; Instandhouding 
Eredienst € 39,95; Wijkwerk € 39,95; Restauratie Oude Kerk € 6,70. 
We beraden ons momenteel op een andere manier van rapporteren. Binnenkort meer daarover. 

Collectedoelen deze week 
De collectedoelen deze week: 1. De diaconale collecte is deze week voor Kerk in Actie voor Bangladesh. 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en 
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om 
zich aan te passen aan klimaatverandering; 2. Instandhouding Eredienst; 3. Wijkwerk. 
We vragen u om bij voorkeur digitaal bij te dragen. Dat kan eenvoudig met het scannen van de QR-code, zodat u meteen 
via iDEAL kunt overmaken naar de Oude Kerk (wijk 1) of m.b.v. de 'collectezak' op de homepage van ons web: 
www.oudekerkgemeente.nl. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op één van onze rekeningen, vermeld dan 
bij de omschrijving de bestemming: Diaconie: NL62 RABO 037 374 1685 t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk Kerk: NL40 RABO 
037 373 3739 t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 o.v.v. "Eredienst" of "Wijkwerk". Hartelijk dank voor uw blijk van 
meeleven! 

Uit de kerkenraad 
Afgelopen maandag was de eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar. We begonnen met een inleiding over 1 Korintiërs 
15: 58. Leest u dat vooral eens, het is zeer bemoedigend, niet alleen voor ambtsdragers! 
In januari wordt ook de jaarlijkse verkiezing van het moderamen gehouden. Het moderamen bestaat nu uit ds. Arjen 
Terlouw, Jan-Kees Vos (voorzitter kerkenraad), Ria Kamp (scriba) en Liesbeth Keijnemans (jeugdouderling). 
Dit jaar zijn 3 ambtsdragers aftredend, waarvan 2 niet herkiesbaar. Aftredend per 30 april en herkiesbaar is Ria Kamp 
(diaken, scriba). Per 30 juni zijn aftredend: Jan Peter Leenman (ouderling-kerkrentmeester en penningmeester) en René 
Eshuis (diaken met als bijzondere taak ZWO). Zij hebben beiden de maximale ambtstermijn van 12 jaar volgemaakt en 
zijn daarom niet herkiesbaar. Los daarvan stond nog een aantal vacatures open. Dat betekent dat de kerkenraad 
dringend nieuwe leden nodig heeft. We zoeken 3 ouderling-kerkrentmeesters (in het bijzonder een penningmeester) en 
3 diakenen. We nodigen u als gemeente daarom van harte uit om namen voor te dragen van gemeenteleden die u 
geschikt acht voor een van deze ambten. Dat kan schriftelijk of per e-mail, gemotiveerd en ondertekend, bij de scriba 
(scriba@oudekerkgemeente.nl) . We vragen u om dat vóór 8 februari a.s. te doen. Uw aanbevelingen zullen de 
kerkenraad helpen een lijst met geschikte kandidaten op te stellen. Deze kandidatenlijst is vervolgens het uitgangspunt 
voor de verkiezing van ambtsdragers. Alle meldingen zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Degenen die 
voorgedragen worden, zullen eerst gepolst worden door de kerkenraad en pas daarna vindt de verkiezing plaats, we 
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streven ernaar om dat in de kerkenraadsvergadering van 9 maart te doen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van 
de ambtsdragers. Mogen we op u rekenen?​ ​ ​ ​ namens de wijkkerkenraad, Ria Kamp/scriba 

Oecumenische viering 25 januari - Ichthuskerk om 10.30 uur 
Aan het eind van de Week van gebed is er op zondag 25 januari een oecumenische viering met de parochianen van de 
Nicolaasparochie en de zusters en broeders van wijkgemeente Noord. Let op: Deze dienst wordt in de Ichthuskerk 
gehouden, en begint om 10.30 uur (in de Oude Kerk is er deze zondag dus geen dienst). Het thema is ook hier: ‘Eén van 
Geest in zijn Licht’. Voorgangers zijn ds. Erika Dibbets, pastoor Ad van der Helm en ds. Arjen Terlouw. In deze dienst zal 
ook een tolk gebarentaal aanwezig zijn, zodat doven en slechthorenden de dienst kunnen volgen. De kerkdienst wordt 
uitgezonden via kerkomroep (https://www.kerkomroep.nl/kerken/21273). De liturgie zal net als bij de vorige vieringen 
voor iedereen herkenbare elementen bevatten: we zoeken de verbinding in Woord, gebed, liederen en geloofsbelijdenis. 
Er is muzikale medewerking van een zanggroep van de Ichthuskerk. We kijken uit naar een inspirerende viering met onze 
medechristenen. Van harte uitgenodigd! (Mocht u gebruik willen maken van de auto-ophaaldienst neem dan tijdig - bij 
voorkeur uiterlijk woensdag 21 januari- contact op met onze contactpersoon: René Eshuis, tel. 079-3512886) 

Jan-Kees Vos, voorzitter wijkkerkenraad 

Avond met ds. Martijn van Leerdam 
Graag maak ik u en jou attent op a.s. woensdagavond 21 januari. In De Regenboog (Nathaliegang 263) wordt dan een 
avond georganiseerd door het Beraad van Kerken Zoetermeer, waar ds. Martijn van Leerdam (predikant-directeur van de 
Pauluskerk Rotterdam) te gast is. De bijeenkomst begint om 20.15 uur en sluit aan op het avondgebed van 19.30 uur in 
De Regenboog in het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid (zie daarvoor elders in dit weekbericht). 
Als predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam ziet Martijn van Leerdam dagelijks het leed van vele dakloze 
stadsgenoten. Hij ziet het als taak van de kerk om op te komen voor mensen in onze samenleving die dat zelf niet 
kunnen. Hij pleit voor 'een kerk met lef en een hart dat zich inzet voor kwetsbaren en armen. Op plekken waar de kerk 
haar diaconale rol pakt zie je dat er meer plaatsvindt dan alleen helpen´. Tijdens deze avond zal hij spreken over zijn 
ervaringen met het kerk zijn in een harde en rauwe omgeving, en over wat wij als Zoetermeerse kerken daarvan zouden 
kunnen leren. De avond start vanaf 20:15 uur, in aansluiting op het avondgebed deze woensdag in De Regenboog 
(Nathaliegang 262) in de dagelijkse vesperserie van de Week van Gebed 18-25 januari. Het avondgebed begint om 19:30 
uur. Na afloop is gelegenheid met hapje en drankje elkaar te ontmoeten en na te praten. Van harte welkom! 

Ds. Arjen Terlouw 

Wintereditie ‘Kerk in Zoetermeer’ met Gemeentenieuws 
Hierbij vindt u de linkjes naar de digitale versie van de Wintereditie ‘De kracht van gebed’ 
(januari 2026) van de maandkrant Kerk in Zoetermeer. De krant is bestemd voor 
protestantse gemeenteleden en alle mogelijke geïnteresseerden in de stad en andere 
kerken, organisaties en genootschappen. Ook weer samen met het interne 
Gemeentenieuws, voor alle leden in de vier wijkgemeenten alleen van de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer. 
Er is aandacht voor de Week van Gebed voor de eenheid, voor wat je doet als je bidt, en 
voor de start van de Actie Kerkbalans om samen te bouwen aan een kerk die blijft. Ook 
leest u een inspirerend interview met een nieuw aangetreden wijkpredikant, impressies, 
informatie over missionaire en muzikale activiteiten, en een gesprek met een dapper 
levende jongen die ondanks dagelijkse pijn kan zeggen dat het leven mooi is. 
- KiZ-januari 2026: https://kerkinzoetermeer.nl/pdf/KiZnr1_2026[WEB].pdf 
- Gemeentenieuws januari 2026: 
https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-1-2026.pdf 
Ontvangt u de krant nog niet? Geef het door aan de redactie via info@kerkinzoetermeer.nl 
of bel 079-3 522 519 en we zorgen ervoor dat u de KiZ ook maandelijks op uw adres bezorgd krijgt. 

Redactie 'Kerk in Zoetermeer’ 

Bach en de doop van Jezus 
Aanstaande zondag klinkt voor de dienst een bewerking van Johann Sebastian Bach over het lied 'Christ unser Herr zum 
Jordan kam', BWV 684. Dit lied, lied 522 in het Liedboek, gaat over de doop van Jezus in de Jordaan, een van de 
belangrijke thema's van Epifanie. Met lange slierten van noten die met de linkerhand gespeeld worden beeldt Bach het 
stromende water van de Jordaan uit. Daarboven klinken in de rechterhand twee stemmen die als het ware met elkaar in 
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dialoog zijn. Over de betekenis van deze dialoog lopen de meningen uiteen. Mogelijk bedoelt Bach hiermee Jezus en 
Johannes die samen in het water staan. In het lied gaat het ook over de diepere betekenis van de doop: reiniging, 
sterven en opstaan met Christus, en uiteindelijk het eeuwige leven in het paradijs. Met dit in gedachten beeldt Bach niet 
alleen het water van de Jordaan uit, maar ook het reinigende bloed van Christus, waarbij de bovenstemmen staan voor 
de mens en Christus. Door dit alles heen klinkt de melodie van het lied, gespeeld met de voeten. 
Na de stilte aan het begin van de dienst klinkt een andere, korte bewerking van Bach over de eerste regel van hetzelfde 
lied (BWV 685). De diepere betekenis laat zich in dit stuk wat minder gemakkelijk raden. Mogelijk wil Bach hier de 
drie-eenheid uitbeelden die genoemd wordt in de doopformule. Het stuk is driestemmig, staat in een driedelige 
maatsoort (drie kwartnoten per maat) en telt exact 27 (3x3x3) maten. Hierbij symboliseert de bovenste stem God de 
Vader, de middelste stem Christus, de Middelaar, en de onderste stem de Heilige Geest. De melodie en de tegenstem die 
Bach erbij gemaakt heeft komen niet alleen op de normale manier voor, maar ook in de omkering ("op z'n kop"). Dit 
wijst weer op de betekenis van de doop: de verandering van de oude mens in de nieuwe mens. Net voor het einde van 
het stuk klinkt er vanuit de hoogte nog een lange dalende sliert van snelle noten: na de doop daalt de Geest neer als een 
duif.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Geurt van Lagen, cantor-organist 
 

Gezocht: een goede plek voor het Wesley orgel. 
In de Oase moeten veel zaken ontruimd worden omdat het kerkelijk centrum verkocht is aan de gemeente Zoetermeer. 
Eén van deze zaken is het 2 klaviers Wesley orgel met volledig pedaal. Heeft u interesse of weet u iemand die hier 
geïnteresseerd in is, of heel blij mee kunnen maken, neemt u dan contact op via baak.gerard@gmail.com. Er wordt 
ingezet op een bieding vanaf €300,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandelijkse Gemeentenieuws 
Voor het maandelijkse Gemeentenieuws (en archief) klikt u op: 
https://pgzoetermeer.nl/gemeentenieuws-archief.php. 
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