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Ochtenddienst - zondag 10 september 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Start-, Doop en Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman,

Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martijn Olivier
Muzikale Medewerking: Combo Oude Kerk
1e Collecte: Kinderen en jongeren, goed

voorbereid met jongeren op
weg

2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte

naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: De kleinsten kunnen tijdens

de preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de

kerkomroep, en via de
livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GA MEE!
Start, doopdienst en themadienst over Efeze 3: 18-19

Intochtslied: Psalm 95 :1 en 3
Gods gelofte & Groet
Zingen: Hemelhoog 399 (Combo)
Inleiding Doop en binnenbrengen doopkind
Zingen: Kom in de kring van Gods

gezin (kinderlied) (Combo)
Doopgebed en aansluitend Doopgelofte ouders
Na Bediening Doop: Lied 363
Overhandigen doopkaart en doopkaars
Zingen: Lied 359 (kinderlied) Combo
Toelichting liturgische schikking
Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21

(kerntekst vers 18-19)
Zingen: Lied 835
Beeldverhaal met boodschap
Zingen: Opw. Kids 68 Diep diep diep

als de zee, kinderlied, Combo
Na afkondiging overlijden: Lied 247: 1
Gebeden en inzameling gaven
Slotlied: Hemelhoog 472

Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk
Zaterdag 9 september 2023 (De Herberg)
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair Breien
Zaterdag 9 september 2023 (Oude Kerk Zoetermeer)
12:00 uur - 17:00 uur: Open Monumentendag
Zondag 10 september 2023 (Oude Kerk)
10:00 uur: Startdienst - Gezinsdienst - ds. C.H. Wesdorp
Dinsdag 12 september 2023 (De Herberg)
10:00 uur - 12:00 uur: Inloophuis

19:15 uur - 19:45 uur: Wekelijks gebedsmoment
Woensdag 13 september 2023 (Oude Kerk)
12:45 uur - 13:15 uur: Lunchpauzeconcert
Vrijdag 15 september 2023 (Oude Kerk)
14:00 uur - 15:30 uur: Open Kerk
Zondag 17 september 2023 (Oude Kerk)
10:30 uur: Oecumenische dienst met Nicolaasparochie -
ds. C.H. Wesdorp en pastoor Ad van der Helm

Bij de dienst
We starten het nieuwe seizoen met een feestelijke doop- en themadienst. Gedoopt wordt Emily Lauryn Noel Sedoc,
dochter van Gregory Sedoc en Marcha van Zee. Het meisje is erop voorbereid en zij verheugt er zich op. Emily wordt
toegevoegd aan het getal van de ontelbare menigte, die er is door Gods liefde. Zo’n grote gemeente, want Gods liefde is
onmetelijk groot. We gaan proberen iets van de lengte te weten te komen, we proberen iets van de breedte te meten,
we proberen iets op de hoogte en iets van de diepte te peilen. We doen dat met Woord en beeld. We proberen het een
beetje concreet te krijgen met hartjes die uitgedeeld gaan worden. Het is een dienst voor alle leeftijden, alleen de
kinderen van groep 1 t/m 4 worden even tijdens de preek apart genomen voor hun verwerking. We zingen met elkaar
onder begeleiding van Jaap van der Giessen en van de muziekgroep Oude Kerk. Na de dienst blijven we de start vieren
met een gemeentelunch. Bij voorbaat, iedereen die zich ingezet heeft voor een deel van de start van het seizoen,
hartelijk bedankt! Je draagt bij aan een stukje levend(ig) gemeente-zijn. Onze startdienst is als een gebed om de zegen
van God over het seizoen van luisteren, leren, oefenen in geloven, hopen en liefhebben. Gezegende dienst en zondag
toegewenst, en een goede week onder de hoede van de Allerhoogste. Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Kees
Wesdorp
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Kringsamenkomsten
Woensdag 13 komt de Bijbelleeskring voor het eerst weer bijeen. We bespreken Hebreeën 1 t/m 6. Welkom om 19.00
uur in De Herberg. Donderdag 14 september is er een startavond van het jeugdwerk.

Meeleven met zorg
De omstandigheden van mevrouw T. van Wijk-IJzerman worden moeilijker. Ze was de afgelopen weken erg benauwd.
Ook voor haar man Luuk, die haar trouw elke dag bezoekt, is dit moeilijk. Gelukkig heeft ze inmiddels geen extra zuurstof
meer nodig. We wensen hen beiden veel kracht en Gods nabijheid toe.
Degenen waarvan we weten en hen van wie wij niet weten dat zij te kampen hebben met ziekte en zorg wensen we
Gods nabijheid en sterkte in hun omstandigheden. Mocht u een behandeling of een ingreep moeten ondergaan, of voor
onderzoek naar een poli moeten of wellicht nog in spanning op een uitslag wachten, veel sterkte en bemoediging!
"Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."
Romeinen 8:37-39

In memoriam
Zaterdagavond laat, 2 september jongstleden, is overleden mw Elisabeth Petronella Verheugd-Wirschuleit in de leeftijd
van 58 jaar. Minder dan drie jaar geleden openbaarde zich een tumor. Na een operatie en een aantal kuren leek het de
goede kant op te gaan. Maar op een of andere manier bleek het niet zo te mogen zijn. Op weg naar het vakantieverblijf
werd Elisabeth getroffen door een hersenbloeding. Hoop op herstel was er niet meer. Waar de hoop dan op stellen als
alles instort? Elisabeth zocht met haar man Marc steun in het geloof, met alle vragen die er waren. Ze mocht geloven in
de uitgestoken hand van Jezus en in de barmhartigheid van haar hemelse Vader, naar wie een jaar eerder haar moeder
Margreet Wirschuleit is gegaan. Deze zaterdag 9 september nemen Marc en de kinderen, Evelien en Jasper, afscheid van
een zorgzame echtgenote en moeder en in besloten kring brengen zij haar naar haar plaats van rust. Wij wensen Marc,
Evelien en Jasper heel veel sterkte toe en steun en alles wat ze nodig hebben om dit ingrijpende verlies te dragen en te
verwerken.

Geboren
Woensdag 6 september is Bram Matthijs van Leeuwen geboren, zoon van Gerben en Rosanne van Leeuwen-Luyken,
broertje van Tess. Het gezin woont aan De Bentlanden 46, 2731 HB Benthuizen. De namen van Bram zijn te herleiden tot
de Bijbelse namen van Abraham en Mattheüs. De eerste wijst naar de vader van alle gelovige mensen, Abraham, die
voor alle geslachten het voorbeeld is geweest van vertrouwen op God. En Matthijs is de nieuwtestamentische naam van
de Hebreeuwse afgeleid, die ‘geschenk van God’ betekent. Zo mag dit jongetje een geschenk zijn, een wonder van nieuw
leven, waarmee we Rosanne en Gerben van harte feliciteren. Wij wensen jullie heel veel geluk toe en zegen over jullie
gezin en wijsheid bij de opvoeding van jullie kinderen!

Geboren
Donderdag 7 september zag Amy Gabrielle Aline Kaiser het levenslicht, dochter van Dominik en Aline Kaiser-Keijnemans,
zusje van Evelyn en Jordin. In haar namen draagt Amy de betekenis van de werkzame kracht van Held van God. De Held
van God kennen wij als de engel Gabriël, de boodschapper van de komst van de grote Held van God, Jezus Christus,
wiens heerlijkheid op deze engel afstraalt. Dat wensen wij Amy toe, dat de heerlijkheid van onze Heer als een zegen over
haar straalt, en dat de kracht van zijn liefde werkzaam zal zijn in haar leven. Aline en Dominik feliciteren we van harte
met de geboorte van hun derde dochter, en de grootouders betrekken we ook in onze felicitatie en we wensen de familie
veel geluk en zegen toe en de ouders wijsheid bij de opvoeding van jullie kinderen!

Berichtje van Henk en Janni Janssen
Ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksjubileum ontvingen wij de bloemen uit de kerk waarvoor onze hartelijke dank.
Van harte danken wij ook voor de fijne woorden van felicitatie en medeleven die wij van u via de vele kaarten en
telefoontjes ontvingen. Henk en Janni Janssen

Collecte- en giftenverantwoording
De collecteopbrengst in de dienst van zondag 3 september: Jemima € 130,17; Instandhouding Eredienst € 101,35;
Wijkwerk € 66,40; Restauratie Oude Kerk € 75,12. Er zijn aan ds. Wesdorp deze week twee enveloppen overhandigd, elk
met een gift van € 20,-, die bestemd mogen worden voor het wijkwerk van de Oude Kerk Gemeente. Hartelijk bedankt!
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Dorpsstraat 59 - 2712 AD
☏ 079-3163909

Kopij:
Gelieve alle kopij vrijdag
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Marja van den Boomgaard
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Collectedoelen deze week:
1.Goed voorbereid met jongeren op weg. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de kerk.
Onderzoek toont aan dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben voor
jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten
gemaakt met materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen; 2. Instandhouding Eredienst; 3.
Wijkwerk. We vragen u om bij voorkeur digitaal bij te dragen. Dat
kan eenvoudig met het scannen van de QR-code, zodat u meteen via iDEAL kunt overmaken naar de
Oude Kerk (wijk 1) of m.b.v. de 'collectezak' op de homepage van ons web:
www.oudekerkgemeente.nl. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op één van onze
rekeningen, vermeld dan bij de omschrijving de bestemming:

Diaconie: NL62 RABO 037 374 1685 t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
Kerk: NL40 RABO 037 373 3739 t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 o.v.v. "Eredienst" of "Wijkwerk".

Hartelijk dank voor uw trouwe blijken van meeleven!

Startdienst 10/09: Ga mee! Samen op ontdekkingsreis
Zondag 10 september is de startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen. Het thema van deze dienst is 'Ga mee! Samen
op ontdekkingsreis’. We lezen uit Efeziërs 3 en ontdekken met elkaar hoe groots en eindeloos de liefde van Christus is. Er
is veel te beleven in deze dienst: zingen, bidden, Bijbellezen, er wordt een kind gedoopt, er is een liturgische schikking,
een Beeldverhaal met een boodschap, het Combo Oude Kerk werkt mee. De kinderen blijven tijdens de dienst in de
kerk; er is geen Kindernevendienst. De jonge kinderen (groep 1-4) kunnen tijdens het Beeldverhaal (overdenking) naar
De Herberg. Na de dienst is er ontmoeting, een maaltijd en spelletjes voor de kinderen. Ga mee, op ontdekkingsreis!

Jaap van der Giessen, taakgroep Eredienst

Liturgische schikking ‘Deel uit - geloof hoop liefde’
Bij de startzondagtekst uit Efeziërs is een ‘Ga mee!’-bloemschikking gemaakt die geloof-hoop-liefde de wereld in brengt.
Een ruw kruis, een groen bemost anker en een groot hart. Blad en bloemen dragen de kleuren van deze onvergankelijke
drie, met de klimop als symbool van Gods trouw. Alles aan het bloemstuk is uit liefde voor de natuur van gerecycled
materiaal. Je ziet er ook heel veel kleine hartjes bij, want iedereen mag die na de dienst meenemen om uit te delen!

Joke van den Bos, Anneke Koster, Marieke van der Giessen

Lunch na de dienst
Ook deze startzondag houden we de traditie erin om aansluitend op het koffiedrinken samen te lunchen waarbij
iedereen zijn favoriete lunchgerecht mag meenemen, wij kijken uit naar wat ieder meeneemt. De gerechten kunnen
voor de dienst worden afgegeven in De Herberg. Iedereen van harte welkom om mee te eten! Marijke Huurman (voor
vragen 079-3315390) / Peter Teeuw

‘Kleur mee!’ - XL-kleurplaat
Vanaf deze startzondag ligt er bij allerlei activiteiten steeds een bijzondere XL-kleurplaat met ... jazeker: allerlei
afbeeldingen van de Oude Kerk! Daarom: ‘Kleur mee!’ als onderdeel van het jaarthema ‘Ga mee!’. Er staan stiften dik en
dun en iedereen, groot en klein, mag een stukje mee kleuren. Doen!

HERINNERING: Donderdag 14 september, 20.00 uur- Start jeugdwerk seizoen 2023-2024
Op donderdagavond 14 september willen we het jeugdwerkseizoen gezamenlijk aftrappen met een bijeenkomst in De
Herberg. Alle jeugdwerkers, kindernevendienst- en oppasleiding, begeleiders in het kader van het vierogen-principe,
maar ook ouders en jongeren worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wat zijn de speerpunten voor
het nieuwe seizoen, wat zijn de ervaringen met het vierogen-principe, (hoe) werkt de gedragscode voor vrijwilligers en
hoe houden we die levend? Graag gaan we hierover met elkaar in gesprek. We rekenen op jullie komst!

Namens de wijkkerkenraad, Liesbeth Keijnemans, Jan-Kees Vos

Zondag 17 september om 10:30 – Gezamenlijke vredesviering
De boodschap van de startzondag om samen op te trekken met andere gelovigen wordt op deze zondag in praktijk
gebracht met een gezamenlijke dienst aan het begin van de Vredesweek: onze Oude Kerk Gemeente samen met de
Nicolaasparochie en voor zover aanwezig vertegenwoordigers van gemeente Het Lichtbaken. Deze gezamenlijke dienst
houden we in de Oude Kerk en anders dan anders begint deze dienst om 10.30 uur.
Het thema van deze Vredesweek is: ‘Vrede, wie durft?’ en dat wordt voor deze dienst toegesneden op ons jaarthema:
‘Wie durft mee te gaan op de weg van de vrede?’ Voorgangers van deze dienst zijn pastoor Ad van der Helm, diaken
Ronald van Berkel en onze wijkpredikant ds. Kees Wesdorp, en medewerking wordt gegeven door parochiaan Ton
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Vermeulen en gemeentelid Marja van den Boomgaard. Centraal staat het gebod van Jezus om bereid te zijn oneindig te
vergeven. Jezus vertelt daarover een gelijkenis naar aanleiding van de vraag van Petrus uit Matteüs 18:21-35: ‘Hoe vaak
moet ik mijn naaste vergeven?’ Vergevingsgezindheid is de weg naar een vreedzame samenleving en een gezonde
wereld. We hopen op een inspirerende dienst! Namens de wijkkerkenraad, Jan-Kees Vos

Toekomstige verspreiding katern Gemeentenieuws
Ook deze keer heeft u met Kerk in Zoetermeer het katern Gemeentenieuws ontvangen. In de zomer-editie heb ik u
bericht dat dit binnen afzienbare tijd gaat veranderen. De verandering houdt in dat u het katern Gemeentenieuws
voortaan via de nieuwsbrief van uw wijk krijgt. In vervolg daarop kan ik u melden dat die verandering vanaf december zal
ingaan. Bij Kerk in Zoetermeer heeft u een brief ontvangen waarin staat wat u moet doen om het katern
Gemeentenieuws te blijven ontvangen. In de kern komt het hierop neer: Leden die zich nu al aangemeld hebben voor de
nieuwsbrief van hun wijk hoeven niets te doen. Zij krijgen met de nieuwsbrief automatisch het katern Gemeentenieuws.
Dat geldt ook voor gemeenteleden die een papieren versie van hun wijkbrief ontvangen. Als u (nog) niet geabonneerd
bent op de nieuwsbrief van uw wijk kunt u het volgende doen. Meldt u zich z.s.m. doch uiterlijk 15 oktober a.s. aan voor
de wekelijkse nieuwsbrief van uw wijkgemeente. Dat kan per e-mail of telefonisch. U ontvangt dan voortaan
automatisch ook het Gemeentenieuws, via e-mail of op papier als u niet beschikt over internet. Hieronder staan de
contactgegevens. Wanneer u het katern Gemeentenieuws niet gekoppeld aan de digitale of geprinte wijknieuwsbrief wilt
ontvangen, kunt u dat uiterlijk 15 oktober doorgeven aan het kerkelijk bureau, bij voorkeur per e-mail maar telefonisch
kan ook: scriba@oudekerkgemeente.nl, of telefonisch: 079-361 03 18. Ria Kamp

FANCY-FAIR op zaterdag 23 september 2023
Op 23 september is er van 11.00 t/m 15.00 uur een fancy fair in de Herberg. De opbrengst is bestemd voor de nieuwe
gordijnen voor de kerk. Bent u creatief en wilt u deze spullen verkopen, neem dan contact op met één van de
onderstaande personen. Heeft u opgeruimd en wilt u bruikbare spullen doneren, ook dat kan. (i.v.m. beperkte ruimte
geen grote spullen zoals meubels). U kunt het brengen naar de Herberg op vrijdagavond 22 september tussen 19.00 en
21.00 uur, of op zaterdag 23 september vanaf 8.00 uur. Wilt u een paar uurtjes helpen of de hele dag, dat kan ook. Wij
zoeken nog mensen voor de opbouw, het helpen met de verkoop, hulp in de keuken. En na de fancy fair het opruimen en
niet te vergeten de schoonmaak. Dan de “bakkers” onder ons; wie wil er een cake of iets anders lekkers bakken voor bij
de koffie/thee? U kunt zich opgeven bij: Hans de Bruin, Marijke Huurman (079) 33 15 390 Anneke Koster 06 - 200 58 669

Update Gemeenteboek - het kan nog!
Hebt u het speciale Weekbericht van vorige week gezien en er al gehoor aan gegeven? Een aantal mensen heeft
inmiddels gereageerd met wijzigingen en nieuwe foto’s, of zich aangemeld voor het Gemeenteboek omdat ze er nog niet
in stonden. Maar we verwachten nog meer, het is nog niet compleet. Het kan nog t/m woensdag 13 september. Online
op de ledenpagina’s (daarvoor hebt of krijgt u een inlogcode) worden de aanpassingen direct verwerkt. Na woensdag
wordt ook een geheel nieuwe papieren versie verzorgd, dus daarvoor is de update het allerbelangrijkst. Geef het door op
deze startzondag - er zijn extra inschrijfvellen beschikbaar - bel 3 522 519 of mail naar
gemeenteboek@oudekerkgemeente.nl Taakgroep Publiciteit & Communicatie

HUIS VAN COMPASSIE
Zaterdag 16 september willen we als geloofsgemeenschappen laten zien wat we voor Zoetermeer betekenen:
COMPASSIE. En we hebben ook een boodschap voor Zoetermeer 2040: COMPASSIE. En hoe we dat gaan invullen, daar
hebben we u voor nodig! Komt u meepraten tussen 11.00 en 17.00u bij het HUIS VAN COMPASSIE op het Festivalterrein
bij het CKC? Of loopt u eerst mee met de Compassieloop die om 11.00u start bij het AZC richting Festivalterrein?
Zie Zoetermeercompassiestad.nl voor meer info.

!! Save the date: 25 en 26 november !!
Bericht voor iedereen: houd zaterdag en zondag 25 en 26 november alvast vrij voor het afscheid van onze dominee Kees
Wesdorp die dan met emeritaat gaat. Zaterdag is er van 12.00 tot 14.00 uur een ongedwongen, gezellige en lekkere
Gemeentelunch voor alle Oude Kerkers van jong tot oud. Zondag is er om 15.00 uur de Afscheidsdienst in de Oude Kerk
met een receptie daarna. Binnenkort horen jullie natuurlijk meer.

Voorbereidingsgroep: Jan-Kees Vos, Anneke Kroeders, Marieke van der Giessen
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