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14 september 2019  

  
 

Ochtenddienst - zondag 15 september - 10.00 uur 
Kerkelijk jaar: 13e zondag na Trinitatis 

Startdienst - Gezinsdienst 
Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp 
Ouderlingen: Jaap van der Giessen 

Monique Burger 
Diakenen: Ria Kamp 

Toos Hagers 
Organist: Ronald de Jong 
Koster: Hans de Bruin 
1e Collecte: Kerk in Actie: Syrië 
2e Collecte: Instandhouding Eredienst 
3e collecte: Wijkwerk 
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk 
Kinderoppas: De oppasdienst is tijdelijk 

verplaatst naar de ruimte 
naast de keuken in de kerk. 

Nevendiensten: Kinderen kunnen  
tijdens de preek naar de  
consistorie.  

Orde van Dienst 
Mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 81 : 1,2,4 
Gods gelofte en groet 
Samen zingen: Psalm 81 : 8,9 
Gebed 
Samen zingen: Hemelhoog 493 
Gebod 
Samen zingen: Lied 139b 
Schriftlezing 1: Exodus 3: 1-15 
Samen zingen: Hemelhoog 460 
Schriftlezing 2: Mattheus 28: 16-20 
Luisterlied: Hemelhoog 265 
Kindermoment met filmpje 
Samen zingen: Hemelhoog 406 
Verkondiging 
Samen zingen: Lied 313 : 1,2,5 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Lied 868 : 1,2,5 
Zegen 

 

 
Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk 
Zaterdag 14 september 2019 (Oude Kerk) 
12.00 uur - 17.00 uur: Open Monumentendag 
Zaterdag 14 september 2019 (locatie onbekend) 
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair breien 
Zondag 15 september 2019 (Oude Kerk) 
10:00 uur: Start- en gezinsdienst - ds. C.H. Wesdorp 
Maandag 16 september 2019 (Consistorie Oude Kerk) 
19:00 uur - 20:00 uur: Gebedsmoment 
Woensdag 18 september 2019 (Oude Kerk) 
12:45 uur - 13:15 uur: Lunchpauzeconcert 

Donderdag 19 september 2019 (locatie onbekend) 
14:00 uur: Vergadering HVD 
Zaterdag 21 september 2019 (locatie onbekend) 
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair breien 
Zondag 22 september 2019 (Oude Kerk) 
10:00 uur: Kerkdienst - ds. C.H. Wesdorp 
 
 

 

 
Bij de dienst 
Deze zondag starten wij het nieuwe seizoen 2019-2020 met een gezinsdienst, die in het teken staat van de NAAM, HERE 
is zijn Naam. Zo openbaart zich God aan Mozes: Ik ben die Ik ben. Met deze Naam heeft God zich verbonden met de 
mensen. Daar zit alles in wie God voor de mensen wil zijn. Eerst voor zijn volk Israël, later voor zijn volk wereldwijd, de 
gemeente van Christus oost en west, noord en zuid. De Ik Ben heeft zich geopenbaard als De Ik Ben Redt (= Jezus). Na 
zijn volbrachte werk heeft Christus beloofd: Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zijn woord 
geeft ons goede moed voor de komende tijd. Het komende seizoen zal voor ons belangrijke ontwikkelingen inhouden 
met de voortgang van de bouw en straks de oplevering en de inrichting van de nieuwe aanbouw aan de Oude Kerk. Wij 
hopen en vertrouwen dat wij in verbondenheid de verbinding met elkaar verstevigen. Verbinding is het thema van deze 
startdienst. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met een lunch, georganiseerd door Marijke en Peter.  
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Meeleven met zorg 
De heer Taco Duijf moest weer worden opgenomen in het Langelandziekenhuis. Ditmaal met hart- en longklachten. Hij 
was net weer thuisgekomen uit het ziekenhuis na een infectie aan zijn been en was bezig met revalidatie. Wij wensen 
Taco veel geduld en vertrouwen en dragen hem en Gea, en verder wie hen lief zijn, op aan onze Vader in de hemel.  
Mevrouw Lenie Gravesteijn gaat binnen afzienbare tijd beginnen aan een chemokuur. De omstandigheden van Lenie en 
Wim beiden zijn moeilijk. Er is nog veel onzekerheid over de toekomst. Hen wensen wij Gods nabijheid. 
Ook hen van wie wij weten dat zij een behandeling moeten ondergaan, of een ingreep, of voor onderzoek naar een poli 
moeten, of wellicht nog in spanning op een uitslag wachten, wensen wij veel sterkte en Gods helpende nabijheid! Voor 
gemeentegenoten liggen er in de hal van de Oude Kerk informatiefolders. Wanneer u een kaartje wilt sturen naar onze 
zieken vindt u een uitgebreide ziekenlijst op de ledenpagina’s van onze website bij het Weekbericht. Als we op onszelf 
en onze omstandigheden zien kan de moed ons in de schoenen zinken, we mogen echter het oog op Hem gericht 
houden. Hij is de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, 
HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. 
 

Kringsamenkomsten 
Over anderhalve week start er weer een paar kringen: 
Hebreeuws: woensdag 25 september 16.30 in de kerkzaal van de Oude Kerk 
Bijbelleeskring: woensdag 25 september om 19.15 uur in de consistoriekamer van de Oude Kerk. Voor deze woensdag 
lezen we de Psalmen 1 t/m 41, de eerste psalmenbundel. 
Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Kees Wesdorp 
 

Lunch na de dienst deze start zondag 
deze zondag 15 september starten we het nieuwe seizoen. Ook dit jaar willen we na het koffiedrinken na de dienst weer 
met elkaar lunchen. Komt allen, we hopen op een grote opkomst! Het idee is dat iedereen zelf iets te eten meeneemt 
om te delen met elkaar en we zo met elkaar een rijk lunchbuffet maken. Veel mensen hebben al aangeven iets mee te 
nemen, dus we kijken uit naar wat iedereen gemaakt heeft. Had u/jij het bericht gemist en wilt u een salade maken, 
broodjes of koek bakken, of iets anders lekkers, neem het gewoon mee, en geef het zondagmorgen af bij de buffettafel 
naast het koor. Uiteraard zullen er zondag mensen in de kerk zijn voor wie de lunch een verrassing is, daarom hebben 
we ook extra ingeslagen zodat iedereen welkom is te blijven eten. Jullie (lunch) bijdrage is daarbij ook welkom, laat het 
een maaltijd van overvloed zijn. We zien er naar uit ! Groet Marijke en Peter 
 

Collecte- en giftenverantwoording 
We melden met dankbaarheid de collecteopbrengsten van zondag 8 september: Diaconie: €201,60; Eredienst: €463,66; 
ZWO project Avondmaalscollecte: €228,35; Restauratie Oude Kerk: €82,53. Bij een bezoekje mocht mevrouw Corrie 
Verkaik een gift van €10,- voor de Oude kerk in ontvangst nemen. Hartelijk dank! 
 

Open Monumentendag en Torenklimmen (a €10,- per persoon) ter sponsoring aanbouw  
Voor de aanbouw is nog veel geld nodig. Het beklimmen van de toren is één van de sponsor acties. Beklimmingen zijn er 
zaterdag 14 september, open monumentendag om 13.00 en 15.00 uur, en op zaterdag 28 september om 11 uur. Open 
monumentendag is een drukke dag, we gaan dan alleen omhoog en geven uitleg in de toren. Op de 28ste draaien de 
vooraf de film van de toren-restauratie. Monumentendag is dat helaas niet mogelijk, maar die dag is er weer kans dat er 
een beiaardier of organist speelt. We gaan met max. 10 personen naar boven, een plek reserveren kan per e-mail: 
klim@oudekerkgemeente.nl of via de website of aan Peter Teeuw. Kun je niet, maar wel interesse, ook dat kun je 
doorgeven dan houden we u/jij op de hoogte.  Groet Otto, Rob, Peter. 
Let op: de toren van de Oude Kerk heeft steile ladders, een goede conditie is vereist en het beklimmen is geheel op 
eigen risico. Hoewel deelnemers voor het 'op eigen risico' moeten tekenen houdt de organisatie zich het recht 
deelname te weigeren indien beklimmen onverantwoord wordt geacht. 
 
 

 

Oude Kerk: 
Dorpsstraat 59 - 2712 AD 

☏​ 079-3163909 

Predikant:​ ​ds. Kees (C.H.) Wesdorp  
☏​ 079-3163454 

@: predikant@oudekerkgemeente.nl 
Scriba:​ ​Jan Peter (J.P.) Leenman  

☏​ 079-3317422 
@: scriba@oudekerkgemeente.nl 

Pastoraal contactpersoon: 
Marja van den Boomgaard 

☏​ 06-22512609 
@: pastoraat@oudekerkgemeente.nl 

Auto-ophaaldienst: 
René Eshuis ​☏​ 079-3512886 

Wijkkas: ​NL40 RABO 037 373 3739 
SKG Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 

Kerkwebradio: ​Eric Caspers 
☏​ 079-3420608 

Voor vragen over het weekbericht: 
weekbericht@oudekerkgemeente.nl 

Weekbericht Oude Kerk - 14 september 2019 -   Pagina: 2 


