
  

Weekbericht  
Oude   Kerk  
7   september   2019   

  
 

Ochtenddienst   -   zondag   8   september   -   10.00   uur  
Kerkelijk   jaar: 12e   zondag   na   Trinitatis  

Viering   Heilig   Avondmaal  
Liturgische   kleur: Wit  
Voorganger: ds.   C.H.   Wesdorp  
Ouderlingen: Wim   Goudriaan,   Joop   Schrier  

Fred   Jansen  
Diakenen: René   Eshuis,   Joke   v/d   Kruk  
Organist: Jaap   van   der   Giessen  
Koster: Peter   Teeuw  
1e   Collecte: Diaconie  
2e   Collecte: Instandhouding   Eredienst  
3e   collecte: ZWO:   Ethiopië  
Bussen   bij   uitgang: Restauratie   Oude   Kerk  
Kinderoppas: De   oppasdienst   is   tijdelijk  

verplaatst   naar   de   ruimte   naast  
de   keuken   in   de   kerk  

 

Nevendiensten: Vanmorgen   is   er   Jonge   Kerk   en  
Kindernevendienst  

Orde   van   Dienst  
THEMA:   U   GAAT   GOD   TER   HARTE  
Overdenking   over   Exodus   2:   24  
Schriftlezing:   Exodus   2:   23   -   25  
Viering   Maaltijd   van   Christus   onze   Heer  
 
Aanvangslied: Psalm   139   :   1  
Na   votum: Psalm   139   :   2  
Lichtlied: 1,2,3  
Voor   preek: Psalm   130   :   3  
Na   preek: Psalm   31   :   6,15  
Gedachtenis: Lied   913   :   2,4  
Voorbereiding: Lied   376   :   1,4,5  
Viering: Gezang   427   :   1,2   /   3,5  
Kinderen: Lied   806  
Slotzang: Hemelhoog   575  

 

Avonddienst   -   zondag   8   september   -   10.00   uur  
Kerkelijk   jaar: 12e   zondag   na   Trinitatis  

Voortzet.   Heilig   Avondmaal   /  
dankzegging  

Liturgische   kleur: Wit  
Voorganger: ds.   C.H.   Wesdorp  
Ouderlingen: Peter   Bins,   Wim   Goudriaan  
Diakenen: Liesbeth   Keijnemans  

Jan   Peter   Leenman  
Organist: Jaap   van   der   Giessen  
Koster: Gerrit   Koster  
1e   Collecte: Diaconie  
2e   Collecte: Instandhouding   Eredienst  
3e   collecte: ZWO:   Ethiopië  
Bussen   bij   uitgang: Restauratie   Oude   Kerk  
 
 

Kinderoppas: Er   is   geen   kinderoppas   of  
nevendienst   gedurende   deze  
avonddienst  

Orde   van   Dienst  
THEMA:   OP   ADELAARSVLEUGELS   GEDRAGEN  
Overdenking   over   Exodus   19:   4  
Viering   Maaltijd   van   Christus   onze   Heer  
 
Schriftlezing:   Exodus   19:   1   -   6  
 
Aanvangslied: Psalm   91   :   1,2  
Na   Gods   gelofte&groet: Psalm   17   :   2,3  
Voorbereiding: Lied   377   :   1,2,4,5,6  
Viering: Lied   886  
Voor   preek: Psalm   68   :   7  
Na   preek: Lied   868   :   2,5  
Slotlied: Lied   903   :   2  

Activiteiten   in   de   komende   week   in   en   rond   de   Oude   Kerk  
Zaterdag   7   september   2019   (Consistorie   beneden   Oude   Kerk)  
10:00   uur   -   12:00   uur:   Missionair   breien  
Zondag   8   september   2019   (Oude   Kerk)  
10:00   uur:   Heilig   Avondmaal   -   ds.   C.H.   Wesdorp  
18:30   uur:   Voortzetting   H.A.   /   dankzeg.   -   ds.   C.H.   Wesdorp  
Maandag   9   september   2019   (Consistorie   Oude   Kerk)  
19:00   uur   -   20:00   uur:   Gebedsmoment  
Woensdag   11   september   2019   ('t   Centrum,   bij   Pelgrimskerk)  
14:00   uur:   Seniorenmiddag  

Woensdag   11   september   2019   (Oude   Kerk)  
12:45   uur   -   13:15   uur:   Lunchpauzeconcert  
Zaterdag   14   september   2019   (Consistorie   beneden   O.K.)  
10:00   uur   -   12:00   uur:   Missionair   breien  
Zaterdag   14   september   2019   (Oude   Kerk)  
12.00   uur   -   17.00   uur:   Open   Monumentendag  
Zondag   15   september   2019   (Oude   Kerk)  
10:00   uur:   Start-   en   gezinsdienst   -   ds.   C.H.   Wesdorp  

 

Bij   de   diensten  
Zondag   8   september   staat   ‘s   morgens   en   ‘s   avonds   de   Avondmaalstafel   gereed.   In   de   ochtenddienst   lees   ik   een   korte   tekst   uit   Exodus  
2,   de   inleiding   op   de   roeping   van   Mozes.   God   heeft   het   gezucht   en   jammerkreten   van   Israël   in   slavernij   gehoord.   Daar   gaat   Hij   wat  
aan   doen.   Onze   wereldtijd   is   een   tijd   van   zuchten   onder   het   juk   van   de   slavernij   van   dood   en   kwaad.   God   heeft   daar   wat   aan   gedaan  
en   gaat   er   wat   aan   doen.   Wij   vieren   wat   God   er   aan   gedaan   heeft   door   het   volbrachte   werk   van   Christus   Jezus,   en   wat   Hij   er   aan   gaat  
doen   in   de   toekomst   van   Jezus   Christus.    In   de   avonddienst   lezen   we   een   gedeelte   uit   Exodus   19,   waarin   wordt   teruggekeken   op   de  
geschiedenis   van   bevrijding   en   uittocht.   Daaruit   blijkt   hoe   God   zijn   volk   gedragen   heeft   zoals   een   adelaar   zijn   jong   op   vleugelen   heeft  
gedragen.   Zo   mogen   wij   Gods   genade   beleven,   hoe   Hij   ook   ons   als   op   adelaarsvleugels   draagt.   Deze   boodschap   wordt   onderstreept  
door   het   teken   en   zegel   van   brood   en   wijn.  
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Meeleven   met   verdriet  
Zondag   25   augustus   jl.   is   overleden   mw.   Cornelia   Neeltje   van   Assen-Tieleman   in   de   leeftijd   van   84   jaar.   De   laatste   jaren   van   haar   leven  
woonde   zij   in   verzorgingshuis   Domus.   Zes   jaar   geleden   is   haar   man   Reind   heengegaan,   samen   waren   zij   bijna   55   jaar   getrouwd   geweest.  
Corrie   Tieleman   was   20   jaar   oud   toen   zij   belijdenis   van   haar   geloof   deed   en   23   jaar   toen   zij   trouwde.   Toen   familie   Van   Assen   in   Zoetermeer  
kwam   wonen,   werden   zij   meelevende   gemeenteleden   van   de   Oude   Kerk.   Zaterdag   31   augustus   hebben   de   kinderen   en   kleinkinderen  
afscheid   genomen   van   moeder   en   oma   en   haar   lichaam   op   de   plaats   van   haar   rust   gebracht   op   de   begraafplaats   Hoflaan   aan   de  
Buytenparklaan.  
Woensdagavond   4   september   is   overleden   mw.   Elisabeth   Los-Meijer   in   de   leeftijd   van   91   jaar.   Na   een   zeer   moeilijke   jeugd   had   zij   haar   geluk  
gevonden   in   haar   huwelijk   met   haar   man   Kees,   met   wie   zij   een   zoon,   Kees,   en   een   dochter,   Ineke,   kreeg.   Wat   haar   geschonken   was,   werd  
echter   in   korte   tijd   van   haar   genomen:   achter   elkaar   stierven   haar   zoon   in   2007,   haar   dochter   in   2009   en   haar   man   in   2010.   Haar   verdriet  
kon   zij   gelukkig   delen   met   haar   lieve   schoondochter   Karin   en   kleindochter   Sacha,   die   haar   tot   op   het   laatst   omringden   met   liefdevolle   zorg.  
Dinsdag   10   september   nemen   de   familieleden   afscheid   van   een   lieve   en   dappere   schoonmoeder,   oma   en   omi   (=overgrootmoeder)   in   een  
dienst   in   de   Meerbloemhof,   die   begint   om   12.00   uur   waarna   haar   lichaam   begraven   zal   worden   op   de   begraafplaats   Hoflaan   aan   de  
Buytenparklaan.   We   wensen   hen   sterkte   en   troostvolle   hulp   van   God   toe.  

Meeleven   met   zorg  
De   heer   Henry   de   Vos   mocht   thuiskomen   uit   het   ziekenhuis.   De   operatie   is   geslaagd   en   de   vooruitzichten   zijn   gunstig.   Daar   zijn   we   dankbaar  
voor.   Verder   onderzoek   moet   uitwijzen   wat   voor   behandeling   nog   nodig   zal   zijn.   Heel   veel   sterkte   en   beterschap   gewenst.   Wim   en   Lenie  
Gravesteijn   mochten   een   fijne   vakantieweek   doorbrengen.   Dat   is   iets   om   dankbaar   voor   te   zijn.   De   komende   tijd   zal   een   behandelplan   voor  
Lenie   worden   gemaakt.   We   wensen   hen   beiden   Gods   nabijheid.   Ook   hen   van   wie   we   weten   dat   zij   ziek   zijn,   wie   te   kampen   hebben   met  
moeite,   wie   een   behandeling   moeten   ondergaan,   of   een   ingreep,   of   voor   onderzoek   naar   een   poli   moeten,   of   wellicht   nog   in   spanning   op  
een   uitslag   wachten,   wensen   we   sterkte   toe!   In   al   onze   zorg   en   moeiten   is   er   één   plek   waar   we   mogen   schuilen   (Psalm   62:2-3:   
“Waarlijk,   mijn   ziel   keert   zich   stil   tot   God,   van   Hem   is   mijn   heil;   waarlijk,   Hij   is   mijn   rots   en   mijn   heil,   mijn   burcht,   ik   zal   niet   te   zeer   wankelen.”   

Meeleven   met   geluk  
Zondag   1   september   is   Linde   Winters   geboren,   dochter   van   Jouke   en   Sandra   Winters-de   Rooij,   Paltelaan   54,   zusje   van   Jasmijn   en  
Rozemarijn.   Van   harte   gelukgewenst   met   jullie   derde   dochter,   Sandra   en   Jouke,   en   Gods   zegen   over   jullie   gezin!   In   de   felicitatie   betrekken  
wij   ook   de   blijde   grootouders   en   overgrootouders!   Tevens   werden   Lennart   en   Monique   van   Vliet-Hakkenberg,   Karel   Doormanlaan   42,  
verblijd   met   hun   derde   geboren   kind   op   dinsdag   3   september,   een   dochter,   Roos,   zusje   van   Siem   en   Joep.   Ook   jullie,   Monique   en   Lennart,  
feliciteren   wij   van   harte   gefeliciteerd   en   Gods   zegen   over   jullie   gezin.   Tevens   een   hartelijke   gelukwens   aan   opa   Kees   en   oma   Henny!  
Tenslotte   zijn   wij,   Reiny   en   ik,   weer   gezond   terug   van   weggeweest.   We   hebben   ontspannen   mogen   genieten   van   indrukwekkende   bergen   in  
Oostenrijk   en   met   goede   moed   willen   we   weer   samen   met   u   verder   optrekken   in   een   nieuw   seizoen.   Volgende   week   hebben   we   de  
startzondag.   Voor   nu   u   allen   een   goede   zondag   en   een   gezegende   week   toegewenst.  

Prijsvraag   naamgeving   Aanbouw   Oude   Kerk   
De   nieuwbouw   naast   de   Oude   Kerk   in   Zoetermeer   verdient   het   om   een   mooie   naam   te   krijgen,   en   niet   door   het   leven   te   gaan   als   ‘de  
aanbouw’.   Het   gebouw   gaat   een   belangrijke   rol   spelen   in   het   toekomstige   gebruik   van   de   Oude   Kerk.   Een   passende   en   hanteerbare   naam  
voor   breder   publiek   is   daarom   gewenst.   Het   ligt   voor   de   hand   om   aan   een   breed   publiek   te   vragen   wat   zij   een   goede   naam   vindt   voor   de  
aanbouw.   Daarom   deze   prijsvraag   voor   een   mooie   naam!   Iedereen   mag   één   keer   meedoen   met   maximaal   drie   naamsuggesties,   maar   niet  
anoniem   want   dan   ding   je   niet   mee   naar   de   prijs.   Een   jury   nomineert   drie   namen   voor   de   aanbouw.   Tijdens   de   gemeenteavond   in  
november   a.s.   kiezen   de   aanwezige   gemeenteleden   de   definitieve   naam   voor   de   aanbouw.   Wie   wint   krijgt   de   eer   dat   het   pand   de   door   hem  
of   haar   voorgestelde   naam   gaat   dragen.   Hoe   je   mee   kunt   doen   staat   op   de   flyer   die   op   de   website   en   in   de   folderrekken   ligt   bij   de   ingangen  
van   de   Oude   Kerk.   De   prijsvraag   is   een   initiatief   van   Anneke   en   Rob   Kroeders!  

Lunch   op   startzondag  
Volgende   week   zondag   15   september   starten   we   het   nieuwe   seizoen.   Ook   dit   jaar   willen   we   na   het   koffiedrinken   na   de   dienst   weer   met  
elkaar   lunchen.   Komt   u/jij   ook   weer?   Het   idee   is   dat   iedereen   zelf   iets   te   eten   meeneemt   om   te   delen   met   elkaar   en   we   zo   met   elkaar   een  
rijk   lunchbuffet   maken.   Wilt   u   een   salade   maken,   broodjes   of   koek   bakken,   of   iets   anders   lekkers,   dan   kunt   u/jij   dat   aangeven   op   het   bord   in  
het   torenportaal,   ook   kunt   u/jij    het   via   de   website   doorgeven   (zie   bij   contact/vragen)   of   geef   het   telefonisch   door   aan   Marijke   Huurman   -  
Tel:   079-3315390.  

Open   Monumentendag   en   Torenklimmen   (a   €10,-   per   persoon)   ter   sponsoring   aanbouw   
Voor   de   aanbouw   is   nog   veel   geld   nodig.   Het   beklimmen   van   de   toren   is   één   van   de   sponsor   acties.   Beklimmingen   zijn   er   zaterdag   14  
september,   open   monumentendag   om   13.00   en   15.00   uur,   en   op   zaterdag   28   september   om   11   uur.   Open   monumentendag   is   een   drukke  
dag,   we   gaan   dan   alleen   omhoog   en   geven   uitleg   in   de   toren.   Op   de   28ste   draaien   de   vooraf   de   film   van   de   toren-restauratie.  
Monumentendag   is   dat   helaas   niet   mogelijk,   maar   die   dag   is   er   weer   kans   dat   er   een   beiaardier   of   organist   speelt.   We   gaan   met   max.   10  
personen   naar   boven,   een   plek   reserveren   kan   per   e-mail:   klim@oudekerkgemeente.nl   of   via   de   website   of   aan   Peter   Teeuw.   Kun   je   niet,  
maar   wel   interesse,   ook   dat   kun   je   doorgeven   dan   houden   we   u/jij   op   de   hoogte.    Groet   Otto,   Rob,   Peter.  
Let   op:   de   toren   van   de   Oude   Kerk   heeft   steile   ladders,   een   goede   conditie   is   vereist   en   het   beklimmen   is   geheel   op   eigen   risico.   Hoewel  
deelnemers   voor   het   'op   eigen   risico'   moeten   tekenen   houdt   de   organisatie   zich   het   recht   deelname   te   weigeren   indien   beklimmen  
onverantwoord   wordt   geacht.  

Collecte-   en   giftenverantwoording  
We   melden   met   dankbaarheid   de   collecteopbrengsten   van   zondag   1   september:   Diaconie:   €174,37;   Eredienst:   €206,45;   Leerstoelenfonds  
Confessionele   Vereniging:   €123,31;   Restauratie   Oude   Kerk:   €75,90.   Verder   ontving   ds.   Wesdorp    een   gift   van   €   20,-   bestemd   voor   de  
nieuwe   aanbouw.  

 

Oude   Kerk:  
Dorpsstraat   59   -   2712   AD  

☏    079-3163909  

Predikant:     ds.   Kees   (C.H.)   Wesdorp   
☏    079-3163454  

@:   predikant@oudekerkgemeente.nl  
Scriba:     Jan   Peter   (J.P.)   Leenman   

☏    079-3317422  
@:   scriba@oudekerkgemeente.nl  

Pastoraal   contactpersoon:  
Marja   van   den   Boomgaard  

☏    06-22512609  
@:   pastoraat@oudekerkgemeente.nl  

Auto-ophaaldienst:  
René   Eshuis    ☏    079-3512886  

Wijkkas:    NL40   RABO   037   373   3739  
SKG   Prot.   Gem.   Zoetermeer   inz.   Wijk   1  

Kerkwebradio:    Eric   Caspers  
☏    079-3420608  

Voor   vragen   over   het   weekbericht:  
weekbericht@oudekerkgemeente.nl  
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