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Ochtenddienst - zondag 17 maart - 10.00 uur 
Kerkelijk jaar: 2e zondag 40 dagentijd 
Liturgische kleur: Paars 
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp 
Ouderlingen: Wim Goudriaan 

Peter Bins 
Diakenen: René Eshuis 

Joke van der Kruk 
Organist: Ronald de Jong 
Koster: Bas Vis 
1e Collecte: Gevangenenzorg Nederland 
2e Collecte: Instandhouding Eredienst 
3e collecte: Wijkwerk 
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk 
Kinderoppas: De kinderoppas is in 

Wijkgebouw Dorpsstraat 57  
Nevendiensten: Vanmorgen is er 

Kindernevendienst en Jonge 
Kerk in Wijkgebouw 
Dorpsstraat 57 

Orde van Dienst 
THEMA: HIJ IS HET, HIJ ALLEEN 
Preek over Lukas 9 : 30,31 
 
Schriftlezing 1 : Exodus 34 : 1 - 10 
Schriftlezing 2 : Lukas 9 : 28-36 
 
Aanvangslied: Psalm 121 : 1,2 
Na Gods gelofte&groet: Psalm 121 : 3,4 
Verootmoediging: 
Genadeverkondiging: Psalm 68 : 2 
Gebodslezing: Psalm 68 : 3 
Lichtlied: 1,3,4 
Na schriftlezing 1: Psalm 36 : 2 
Na schriftlezing 2: Lied 545 
Na preek: Lied 544 : 1,2,5 
Afkondiging overlijden: Lied 904 : 2 
Kinderen projectlied: vers 2 
Slotlied: Lied 574 : 3 

 
Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk 
Zaterdag 16 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair breien 
Zondag 17 maart 2019 (Oude Kerk) 
10:00 uur: Kerkdienst 
Zondag 17 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
10:00 uur: Jonge Kerk 
Maandag 18 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
19:00 uur - 20:00 uur: Gebedsmoment 
Dinsdag 19 maart 2019 (Oude Kerk) 
20:00 uur - 22:00 uur: Repetitie Cantorij 
Dinsdag 19 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
10:00 uur - 12:00 uur: Inloophuis 
Woensdag 20 maart 2019 (Oude Kerk) 
12:45 uur - 13:15 uur: Lunchpauzeconcert 

Woensdag 20 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
19:15 uur - 20:00 uur: Catechisatie 11 t/m 17 jaar 
20:00 uur - 21:30 uur: Kring Verdieping van je Geloof 
Donderdag 21 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
19:15 uur - 20:00 uur: Bijbelleeskring 
Donderdag 21 maart 2019 (bekend bij deelnemers) 
20:15 uur - 22:00 uur: Gemeente Groei Groepen 
Vrijdag 22 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
20:00 uur: 16+ Club 
Zaterdag 23 maart 2019 (Wijkgebouw DS57) 
10:00 uur - 12:00 uur: Missionair breien 
Zondag 24 maart 2019 (Oude Kerk) 
10:00 uur: Kerkdienst 

 
Bij de dienst 
De tweede zondag van de veertigdagentijd heet Reminiscere (Gedenk!). Dit woord komt uit de Latijnse Bijbel Psalm 
25:6: Gedenk, HERE, uw barmhartigheid en uw gunstbewijzen. Dit was vanouds de Psalm van de zondag waarmee de 
eredienst begon. Wij beginnen onze eredienst met Psalm 121: Ik zie op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? 
Deze psalm heb ik gekozen m.h.o. de lezing van deze zondag die in veel kerken gelezen zal worden: Lukas 9:28-36. De 
vertelling in de kinderkerk gaat hier ook over, namelijk de verheerlijking van Jezus op de berg. Mozes en Elia spreken 
met de Heer over zijn exodus, zijn uitgang te Jeruzalem. Dit gebeuren was niet alleen ter bemoediging van Jezus. Deze 
gebeurtenis is de boodschap voor ons en voor iedereen: Hij is het, Hij alleen, onze Hulp, omdat Hij Heer is van de hemel 
en de aarde, van de bergen en de valleien! 
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Kringsamenkomsten 
Donderdagmiddag 21 maart oefenen de Hebraïsten verder met de status absolutus en de status constructus. 
De Bijbelleeskring leest voor donderdag 2 Kronieken 8 t/m 14. Daarna is er een groepje gemeenteleden dat zich 
voorbereidt op de openbare belijdenis van het geloof. De belijdenisdienst zal zijn op Palmzondag 14 april. Zes 
gemeenteleden zullen hun ja-woord teruggeven aan de Here God, die hen met zijn grote Ja-woord tot zijn eigendom 
heeft gemaakt. 

Meeleven met verdriet 
Zondag 10 maart jongstleden is overleden de heer Jan Hoekstra in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde in de van 
Beeckstraat 44. Bijna twaalf jaar was hij weduwnaar na het overlijden van zijn echtgenoot P. Spanjerberg op 6 mei 2007. 
Zijn afkomst lag in Friesland, de rouwbrief getuigt ervan dat hij blijkbaar verknocht was aan zijn moedertaal: “Pikerje 
net, it komt dochs oars”. Pieker niet, het komt toch anders. Op palmzondag 25 maart 1956 heeft hij belijdenis van het 
geloof gedaan. Met het oog op zijn motto heb ik voor het moment van zijn gedachtenis gekozen voor Lied 904:2: De 
Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed. De nabestaande kinderen wensen we sterkte toe, als zij 
zaterdag 16 maart afscheid van vader, schoonvader en opa nemen in een samenkomst in de Meerbloemhof. 
Tevens leven wij mee met Jaap en Marieke van der Giessen, die op zaterdag 16 maart met moeder en familieleden 
afscheid moeten nemen van vader Van der Giessen, die afgelopen maandag is ontslapen in hoop op de Heer. Ook jullie 
sterkte en vertroostende bemoediging toegewenst. 

Meeleven met zorg 
Mevrouw Corrie Rijkaart is de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen en moest vanwege een complicatie een 
tweede keer worden geopereerd. Dat was wel schrikken, maar gelukkig gaat het inmiddels iets beter. We wensen haar 
een voorspoedig herstel. De heer C. Verbiest moet voor een aantal dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. De 
klachten nemen toe en vragen extra onderzoek. De heer Martinus Heijdoorn wordt deze week opgenomen in het 
Langelandziekenhuis voor een operatie. Deze operatie is niet zonder risico. We wensen hem veel sterkte en we hopen 
dat de ingreep mag slagen. We leven mee met gemeentegenoten die zorg dragen om hun gezondheid, vanwege 
onderzoek en uitslagen, behandelingen en therapieën. Sterkte en bemoediging toegewenst. In de hal van de Oude Kerk 
liggen informatiefolders. Wanneer u een kaartje wilt sturen naar onze zieken vindt u een uitgebreide ziekenlijst op de 
ledenpagina’s van onze website bij het Weekbericht. Moge de woorden uit de berijming van Psalm 84 u bemoedigen: 

“Want God de Heer, zo goed, zo mild, is t’ allen tijde een zon en schild. Hij zal genaad’ en ere geven”​.  
Postscriptum 
De komende week, dinsdag en woensdag, vindt de verhuizing van mijn vrouw Reiny en mij plaats naar Wambahout 1. 
Mocht er iets zijn, dan weet mw. Marja van den Boomgaard mij te bereiken. Ik wens u Gods zegen toe en een goede 
zondag en een mooie week. Met hartelijke groet, ds. Kees Wesdorp 

Collecte- en giftverantwoording 
We melden met dankbaarheid de collecteopbrengsten van zondag 10 maart: Kerk in Actie voor Cuba: €233,35; 
Eredienst: €235,10; Wijkwerk: 154,35; Restauratie Oude Kerk: €87,85. Via ds. Wesdorp mochten we een gift van €40,- 
voor de aanbouw ontvangen. Hartelijk dank! 

Cakes en koeken 
Afgelopen zondag hebben we na de dienst kunnen genieten van heerlijke versgebakken cakes en koeken. Alle 
enthousiaste “bakkers “, onze hartelijke dank. Dit project heeft € 84,00 opgeleverd voor de aanbouw.  
Proficiat! Fred Jansen 

Het is zover! 27 maart de 1e paal 
De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, er kan gestart worden met de bouw van de aanbouw. Op 
woensdagmiddag 27 maart om 16.15 uur zal door wethouder R. Paalvast de 1e paal worden geslagen. U bent allen van 
harte welkom om bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 

 

Oude Kerk: 
Dorpsstraat 59 - 2712 AD 

☏​ 079-3163909 
Wijkgebouw:  

Dorpsstraat 57 - 2712 AC 
☏​ 06-83692176 

Predikant:​ ​ds. Kees (C.H.) Wesdorp  
☏​ 079-3163454 

@: predikant@oudekerkgemeente.nl 
Scriba:​ ​Jan Peter (J.P.) Leenman  

☏​ 079-3317422 
@: scriba@oudekerkgemeente.nl 

Pastoraal contactpersoon: 
Marja van den Boomgaard 

☏​ 06-22512609 
@: pastoraat@oudekerkgemeente.nl 

Auto-ophaaldienst: 
René Eshuis ​☏​ 079-3512886 

Wijkkas: ​NL40 RABO 037 373 3739 
SKG Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 

Kerkwebradio: ​Eric Caspers 
☏​ 079-3420608 

Voor vragen over het weekbericht: 
weekbericht@oudekerkgemeente.nl 
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