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Ochtenddienst - zondag 16 december - 10.00 uur 
Kerkelijk jaar: 3e zondag van Advent 
Liturgische kleur: Paars 
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp 
Ouderlingen: Jan-Kees Vos 

Wim Goudriaan 
Diakenen: Anneke Kroeders 

Marianne Hermans 
Organist: Ronald de Jong 
Koster: Gerrit Koster  
1e Collecte: Leger des Heils 
2e Collecte: Instandhouding Eredienst 
3e collecte: Wijkwerk 
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk 
Kinderoppas: De kinderoppas is in 

Wijkgebouw Dorpsstraat 57 
Nevendiensten: Vanmorgen is er 

Kindernevendienst in 
Wijkgebouw Dorpsstraat 57 

Orde van Dienst 
THEMA: HOOPVOLLE TOEKOMST 
Preek over Jeremia 29:11 
 
Schriftlezing: Jeremia 29:1 + 4 - 14 
 
Aanvangslied: Psalm   98:    1,2 
Gods gelofte en groet 
Aansteken adventskaars (Nienke en Ella) 
Samen zingen: Psalm 98 : 3,4 
Lichtlied: 2,3,4 
Verootmoediging: Lied 441 : 1 
Genadeverkondiging: Lied 441:        4 
Gebod: Lied 441 : 5 
Voor preek: Psalm 147 : 1,5 
Na preek: Lied 435 : 3,4 
Lied met de kinderen 
Slotlied: Hemelhoog 145 : 1,3 

 
Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk 
Zaterdag 15 december (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: Missionair breien 
Zondag 16 december (Oude Kerk) 
10.00 uur: Ochtenddienst - ds. C.H. Wesdorp 
Maandag 17 december (Wijkgebouw DS57) 
19.00-20.00 uur: Gebedsmoment 
Dinsdag 18 december (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: Inloophuis  
Dinsdag 18 december (Oude Kerk) 
20.00-22.00 uur: Repetitie Cantorij 
Woensdag 19 december (Wijkgebouw DS57) 
10.00 uur: Bijbelkring “DriePalen” 

Woensdag 19 december (Oude Kerk) 
12.45-13.15 uur: Lunchpauzeconcert 
Donderdag 20 december (Wijkgebouw DS57) 
19.15-20.00 uur: Bijbelleeskring 
Vrijdag 21 december (Wijkgebouw DS57) 
20.00 uur: 16+ Club 
Zaterdag 22 december (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: Missionair breien 
Zondag 23 december (Oude Kerk) 
10.00 uur: Ochtenddienst - ds. C.H. Wesdorp 
15.00-17.00 uur: Kinderkerstfeest - ds. C.H. Wesdorp 

 
Bij de dienst 
Op de derde zondag van Advent lezen we een gedeelte van een brief, die de profeet Jeremia in de Naam van God moest 
schrijven aan de Israëlieten in ballingschap. Gods oude gemeente was “met een ingebeelde hemel in de hel” terecht 
gekomen. Eigenzinnig waren zij hun gang gegaan met het gevoel dat zij niets verkeerds deden en dat wat er verkeerd 
ging wel goed zou komen. Zij werden in hun mening gestaafd door mooipaters, verkondigers die niet door God 
gezonden waren. Het was niet goed gekomen. Jeremia moet hun de waarheid voorhouden: het volk moet langer door 
de moeilijke tijd heen dan zij gedacht of gehoopt hadden. Maar God blijft niet straffen. Na de straftijd komt genadetijd. 
God heeft niet het ongeluk maar juist het geluk van zijn gemeente voor ogen, een hoopvolle toekomst. Wij luisteren 
naar Jeremia 29:1 + 4-14. 
 

Kringsamenkomsten 
Woensdagmorgen 19 december lezen we als Bijbelkring DriePalen de eerste helft van Romeinen 8, een machtig mooi 
gedeelte vol bemoediging, aansporing en troost. Woensdagavond is er geen catechisatie en geen Kring Verdieping. Voor 
donderdag 20 december leest de Bijbelleeskring 1 Koningen 15 t/m 22. 
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Meeleven met zorg 
Mevrouw D. Olieman-v Straalen heeft een moeilijke tijd achter de rug. Gelukkig gaat het inmiddels weer iets beter en 
mag zij thuis verder herstellen.�Ook hen van wie we weten dat zij te kampen hebben met ziekte en zorg, die voor 
onderzoek, uitslag of behandeling naar de poli moeten, wensen we Gods nabijheid en sterkte toe in hun 
omstandigheden. We willen graag meeleven met hen van wie we niet weten dat er iets aan de hand is. Om dat te 
kunnen hebben wij informatie nodig. Wilt u die alstublieft doorgeven? Voor gemeentegenoten liggen er in de hal van de 
Oude Kerk informatiefolders. Bij het voorbedeboek in het deurportaal ligt een aantal ziekenlijsten. Wanneer u een 
kaartje wilt sturen naar onze zieken vindt u een uitgebreide ziekenlijst op de ledenpagina’s van onze website bij het 
Weekbericht. Deze donkere  maand is een tijd van verwachting, waarin wij de woorden van de Psalm ons eigen mogen 
maken: De HERE is mijn licht en mijn heil, waarvoor zou ik bang zijn? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER (Ps.27:1 en 14). Gezegende zondag en een bemoedigende week gewenst. Met een hartelijke groet 
aan u allen, ds. Kees Wesdorp 
 

Collecte- en giftenverantwoording 
We melden met dankbaarheid de collecteopbrengsten van zondag 9 december: Diaconie: €177,65; Eredienst: €455,05; 
Confessionele Vereniging: €283,90; Restauratie Oude Kerk: €112,45; collecte kosten Lessons and Carols €532,85. Via 
Joke vd Kruk werd nog een gift ontvangen van €10,- bestemd voor de aanbouw. Hartelijk dank! 
 

Van oude naar nieuwe kerkstoelen 
Eind september jl. hebben we u geïnformeerd over de aanschaf van nieuwe kerkstoelen in de Oude Kerk. Nog even ter 
herinnering: er zijn 250 stoelen besteld van het type Curvy van Casala Meubelen in Culemborg. De stoelen hebben een 
slank draadstalen verchroomd frame en een blank gelakte beukenhouten rugleuning en zitting. De levering staat 
gepland voor de tweede week van januari a.s. De huidige stoelen zijn op verschillende manieren ter overname 
aangeboden. De stoelen worden verkocht tegen elk aannemelijk bod. Op dit moment hebben zich al kopers gemeld 
voor ruim 100 stoelen voor een gemiddelde prijs van ca. €10,00 per stoel. Heeft u ook interesse in de overname van één 
of meerdere stoelen, of kent u wellicht andere geïnteresseerden, neem dan gerust even contact op met Bas Vis 
(telefoon: 06-13834968 of e-mail: basvis77@gmail.com), hij coördineert de verkoop van de stoelen. De opbrengst van 
de stoelen komt ten goede aan de Aanbouw Oude Kerk. Inmiddels is al te zien dat achterin de kerk minder stoelen 
staan. Als de kerkdiensten rond de Kerst druk worden bezocht, dan zijn er voldoende klapstoelen beschikbaar om 
iedereen een zitplaats te kunnen bieden. Mocht er op de plek waar u gewend bent te gaan zitten geen stoelen staan, 
dan hopen we dat u begrip hebt voor dit tijdelijk ongemak. Namens de Werkgroep Vervanging Stoelen, Roel Wildemans 
 

Kerst Inn Zoetermeer 2018  
Eerste kerstdag 16.00 tot 21.00 uur is er in 't Centrum, Frans Halsstraat 1, Zoetermeer de Kerst Inn van Zoetermeer. 
Hoort, zegt het voort. We vieren Kerst in een gezellige traditionele sfeer. Iedereen welkom die met kerst graag geniet 
van het gezelschap van anderen. Voor ontmoeting, muziek, een verhaal,  een spelletje, een heerlijk buffet, en 
vertrouwde kerstliedjes. Loop binnen tussen 16.00 en 21.00 uur, de toegang is vrij, voor groot en klein: Welkom! 
Kerst Inn Zoetermeer wordt georganiseerd door de Heilige Nicolaas Parochie en de Protestantse Gemeente Zoetermeer 
Informatie: 06-1957 1128 of 079-3212231. Facebook: https://www.facebook.com/Kerst-Inn-Zoetermeer 
 

 

Oude Kerk: 
Dorpsstraat 59 - 2712 AD 

☏​ 079-3163909 
Wijkgebouw:  

Dorpsstraat 57 - 2712 AC 
☏​ 06-83692176 

Predikant:​​ ​​ds. Kees (C.H.) Wesdorp  
☏​ 079-3163454 

@: predikant@oudekerkgemeente.nl 
Scriba:​​ ​​Jan Peter (J.P.) Leenman  

☏​ 079-3317422 
@: scriba@oudekerkgemeente.nl 

Pastoraal contactpersoon: 
Marja van den Boomgaard 

☏​ 06-22512609 
@: pastoraat@oudekerkgemeente.nl 

Auto-ophaaldienst: 
René Eshuis ​☏​ 079-3512886 

Wijkkas: ​​NL40 RABO 037 373 3739 
SKG Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 

Kerkwebradio: ​​Eric Caspers 
☏​ 079-3420608 

Voor vragen over het weekbericht: 
weekbericht@oudekerkgemeente.nl 
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