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Ochtenddienst - zondag 25 oktober - 10.00 uur 
Kerkelijk jaar: Laatste zondag kerkelijk jaar 

Eeuwigheidszondag 
Liturgische kleur: Wit 
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp 
Ouderlingen: Taco Duijf 

Peter Bins 
Diakenen: Jan Peter Leenman 

Ria Kamp 
Organist: Ronald de Jong 
Koster: Bas Vis 
Muzikale medewerking: Cantorij Oude Kerk  

o.l.v. Ronald de Jong 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Instandhouding Eredienst 
3e collecte: Wijkwerk 
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk 
Kinderoppas: De kinderoppas is in 

Wijkgebouw Dorpsstraat 57 
Nevendiensten: Vanmorgen is er 

Kindernevendienst in DS 57 

Orde van Dienst 
THEMA: OP UW HULP HOOP IK, HEER! 
Preek over Genesis 49: 18 
 
Aanvangslied: Psalm 31:    1,3,4 
Na Gods gelofte: Psalm 31:    6,15,16 
Zingen: Lichtlied 2,3,4 
Schriftlezing 1: Genesis 49 
Cantorij: Have mercy upon me, o God 
Schriftlezing 2: Lukas 2: 27-32 
Schriftlezing 3: Romeinen 14 : 7-12 
Zingen: Lied 904 : 1,3,5 
Na preek: Lied 908 : 1,2 
Gedachtenis: Lied 731 : 1A,2C,3A 
Geloofsbelijdenis 
Cantorij: God of mercy, God of grace 
Kinderen: Hemelhoog 627 : 1,2 
Slotzang: Lied 913 : 1,2,4 
Buiten: Lied 801 : 1,2,3,4 

 
Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk 
Zaterdag 24 november (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: Missionair breien 
Zondag 25 november (Oude Kerk) 
10.00 uur: Ochtenddienst - ds. C.H. Wesdorp 
Maandag 26 november (Wijkgebouw DS57) 
19.00-20.00 uur: Gebedsmoment 
20.00 uur: Leerhuis - Thema Godsbeelden 
Dinsdag 27 november (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: Inloophuis  
Dinsdag 27 november (Oude Kerk) 
20.00-22.00 uur: Repetitie Cantorij 
Woensdag 28 november (’t Centrum, achter 
Pelgrimskerk) 
14.00 uur: Seniorenmiddag  
Woensdag 28 november (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: ‘t Vrouwenhoekje 

19.15-20.00 uur: Catechisatie 11 t/m 17 jaar 
20.45-21.30 uur: Kring Verdieping van je Geloof 
Woensdag 28 november (Oude Kerk) 
12.45-13.15 uur: Lunchpauzeconcert 
Donderdag 29 november (Wijkgebouw DS57) 
19.15-20.00 uur: Bijbelleeskring 
Donderdag 29 november (bij deelnemers thuis) 
20.00-22.00 uur: Kring Jonge Gemeenteleden 
Zaterdag 1 december (Wijkgebouw DS57) 
10.00-12.00 uur: Missionair breien 
19.30 uur: Sfeerwerk 11 t/m 15 jaar 
Zondag 2 december (Wijkgebouw DS57) 
10.00 uur: Jonge Kerk 
Zondag 2 december (Oude Kerk) 
10.00 uur: Ochtenddienst Viering H.A. - ds. C.H. Wesdorp 
18.30 uur: Voortz. H.A. en Dankzegging - ds. C.H. Wesdorp 

 
Bij de dienst 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, die eeuwigheidszondag wordt genoemd, herdenken wij, samen met 
nabestaande familieleden die uitgenodigd zijn, de gestorvenen die ons vanaf Advent 2017 tot nu toe ontvallen zijn. 
Zevenentwintig namen zullen we noemen plus de naam van de zuster der gemeente, die in de afgelopen week 
overleden is, die ik hieronder zal noemen. Gedenken is tegenwoordig stellen. Bij het noemen van de naam leeft de 
herinnering op en even is hij of zij nabij. Wij gedenken hen voor Gods aangezicht: als God gedenkt en tegenwoordig 
stelt, dan leven zij in Hem, niet voor even, maar in eeuwig leven. God is de Levende, die niet loslaat het werk dat Hij 
begonnen is. Dit uitzicht had de oude vader Jacob. Terwijl hij op zijn sterfbed zijn zonen toesprak, riep hij uit: op uw Heil, 
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HERE, wacht ik, op uw Hulp hoop ik. Deze bemoediging, die we in Genesis 49:18 lezen, mogen wij in de 
gedachtenisdienst ontvangen. 

Kringsamenkomsten 
Maandag 26 november gaat het Leerhuis over ons denken over God. Hebben wij de goede gedachten over God? 
Sommige mensen zijn opgegroeid met het beeld van een alziende strenge God die zal oordelen, anderen hebben het 
beeld van een lieve Vader die voor alles zorgt. In ons menselijk denken is het een groot probleem, dat God goed is maar 
dat er een ontzettend kwaad bestaat. God is almachtig, hoe kan het dan bestaan dat….? Wat is een gezond denken over 
God? Hoe laat de Bijbel Hem zien? Bijbelleeskring: voor donderdag 29 november lezen we het tweede boek van Samuel 
uit. Donderdagavond 29 november komt de Kring Jonge Gemeenteleden bijeen bij Jouke en Sandra Winters. 

Meeleven met verdriet 
Afgelopen dinsdag, 20 november, is overleden mw. Margo Teeuw-Slob, haar doopnamen zijn Marrigje Marie. Sinds 2001 
was zij weduwe nadat haar man Frans Teeuw was overleden. De laatste jaren van haar leven verbleef zij in Vivaldi. De 
kinderen houden haar in hun herinnering als een zeer lieve moeder, die op relatief jonge leeftijd al vergeetachtig werd. 
Met de belofte van God: “Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten” nemen wij afscheid van haar in een dienst in 
de Oude Kerk deze zaterdag 24 november. Daarna brengen wij haar op de plaats van haar rust op de Begraafplaats aan 
de Binnenweg. De nabestaande familieleden wensen wij Gods troostvolle nabijheid toe. 

Meeleven met zorg 
De heer Ton Ripmeester moest enige tijd worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis en 
is het wachten op de uitslagen van de onderzoeken. We wensen hem en zijn vrouw Plony heel veel sterkte. 
De heer Rien Vertregt moest weer naar het ziekenhuis voor onderzoek bij de cardioloog. Gelukkig viel het mee, maar 
verder onderzoek is nodig. Beterschap gewenst Rien. Mevrouw Landlust-Paping mocht, na een ziekenhuisopname weer 
naar huis voor verder herstel. Gelukkig gaat het de goede kant op. Sterkte en beterschap gewenst. De omstandigheden 
van de heer H.H. ter Veld geven reden tot zorg. We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid. De heer Piet Lindenberg 
moet een aantal onderzoeken ondergaan. We hopen met hem op goede berichten. Kim Vis mocht het ziekenhuis weer 
verlaten en terugkeren naar haar gezin. Fijn dat het nu een stuk beter gaat. Ook hen waarvan we reeds weten dat zij te 
kampen hebben met ziekte en zorg wensen we Gods nabijheid en sterkte in hun omstandigheden.  

Welke weg de Here God ook met ons gaat: Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is 
hij voor allen die bij hem schuilen. 2 Samuel 22:31  

Een bemoedigende zondag en een goede week toegewenst. Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Kees Wesdorp 

Collecteverantwoording 
We melden met dankbaarheid de collecteopbrengsten van zondag 18 november: Diaconie: €186,80; Eredienst: €183,30; 
Wijkwerk: €116,86; Restauratie Oude Kerk: €50,25. 

Cantorij Eeuwigheidszondag 
‘Vergeet niet hoe wij heten’ zingt de Cantorij op deze eeuwigheidszondag samen met de gemeente. God vergeet de 
namen van hen die zijn heengegaan niet, zingen we in lied 731. Ook zingen wij psalm 51:1, ‘Have mercy upon me, o God’ 
en ‘God of mercy, God of grace’. Deze twee engelstalige liederen vertellen ons van de genade van God, die onze 
overtredingen van ons wegdoet en uiteindelijk de hele wereld zal bereiken. 

Impressie gemeenteavond 22 november 2018 
Ruim 70 mensen hebben op de gemeenteavond uit de eerste hand kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen 
in onze gemeente. Het was de meesten al bekend dat de gemeente Zoetermeer de vergunning verleend heeft voor de 
aanbouw; wel met de voorwaarde dat er nog aanvullend bodemonderzoek gedaan moet worden. Deze week heeft ook 
de Algemene Kerkenraad ingestemd met onze aanbouwplannen. Op basis van de huidige inzichten is er nog een tekort 
van ruim €60.000. Er zijn al diverse geldwervingsacties gestart en tijdens de avond bleken er nog veel meer ideeën te 
zijn. Fijn! We zullen er samen de schouders onder moeten zetten. Rond de pauze werd met enkele korte filmpjes een 
inkijk gegeven in het werk als ambtsdrager. Mooi om ook op deze manier de gemeente te mogen dienen. De beelden 
zijn terug te zien op de website onder het tabblad Over ons > Kerkenraad. Vervolgens werd uitgelegd wat de gevolgen 
zijn van het decentraal beleid van de PGZ voor onze wijkgemeente. De Algemene Kerkenraad van de PGZ krijgt een meer 
adviserende rol. Beleidsbepaling en uitvoering komt sterker dan voorheen in de wijkgemeente te liggen. De grotere 
vrijheid komt met meer verantwoordelijkheid. Vanaf januari 2019 zullen we de inkomsten en uitgaven scherper in 
balans moeten houden. Wel wordt het duidelijker dat de bijdragen van gemeenteleden ook echt in onze eigen Oude 
Kerk-gemeente besteed worden. Jan Peter Leenman - scriba   

 

Oude Kerk: 
Dorpsstraat 59 - 2712 AD 

☏​ 079-3163909 
Wijkgebouw:  

Dorpsstraat 57 - 2712 AC 
☏​ 06-83692176 

Predikant:​​ ​​ds. Kees (C.H.) Wesdorp  
☏​ 079-3163454 

@: predikant@oudekerkgemeente.nl 
Scriba:​​ ​​Jan Peter (J.P.) Leenman  

☏​ 079-3317422 
@: scriba@oudekerkgemeente.nl 

Pastoraal contactpersoon: 
Marja van den Boomgaard 

☏​ 06-22512609 
@: pastoraat@oudekerkgemeente.nl 

Auto-ophaaldienst: 
René Eshuis ​☏​ 079-3512886 

Wijkkas: ​​NL40 RABO 037 373 3739 
SKG Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 

Kerkwebradio: ​​Eric Caspers 
☏​ 079-3420608 

Voor vragen over het weekbericht: 
weekbericht@oudekerkgemeente.nl 
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