Weekbericht
Oude Kerk

19 oktober 2018

Ochtenddienst - zondag 21 oktober - 10.00 uur

Kerkelijk jaar:
Liturgische kleur:
Voorganger:
Ouderlingen:

Diakenen:

Organist/cantor:

Muzikale medewerking:

Koster:

le Collecte:

2e Collecte:
Collecte bij uitgang:
Bussen bij uitgang:
Kinderoppas:
Nevendiensten:

21¢ zondag na Trinitatis
Groen

ds. C.H. Wesdorp

Marja van den Boomgaard
Taco Duijf

Ria Kamp

Jan Peter Leenman
Ronald de Jong

Cantorij Oude Kerk
Martijn Olivier

Dorcas

Instandhouding Eredienst
Wijkwerk

Restauratie Oude Kerk
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Kindernevendienst

Orde van Dienst
Aanvangslied:
Na votum en groet:

Psalm91:1,5

Lied 210 : 1 cantorij, 2 allen,
3 cantorij, 4 allen
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Vermaning:
Kindermoment 1:
Schriftlezingen:

Psalm 86 : 4
Lichtlied : 2,3,4
Marcus 12 : 18-27
1 Korinthe 7 : 1-9

Na Schriftlezingen: Lied 422 : 1 en 2 cantorij, 3 allen

Na Schriftlezing 2: Lied 195

Voor preek: Lied 489:3

Na preek: Lied 793:1,2,3
Cantorij: Lord of all Hopefulness

Kindermoment 2: Hemelhoog 503 - God kent jou
Slotzang Psalm 73:10

Activiteiten in de komende week in en rond de Oude Kerk

Zaterdag 20 oktober (Oude Kerk)
10.00-12.00 uur: Missionair breien
Zondag 21 oktober (Oude Kerk)

10.00 uur: Kerkdienst - ds. C.H. Wesdorp
Maandag 22 oktober (Wijkgebouw DS57)
19.00-20.00 uur: Gebedsmoment
Dinsdag 23 oktober (Wijkgebouw DS57)
10.00-12.00 uur: Inloophuis

Dinsdag 23 oktober (Oude Kerk)
20.00-22.00 uur Repetitie Cantorij

Woensdag 24 oktober (Oude Kerk)

12.45-13.15 uur: Lunchpauzeconcert

Donderdag 25 oktober (Wijkgebouw DS57)
19.15-20.00 uur: Bijbelleeskring

Vrijdag 26 oktober (DS57)

20.00 uur: 16+ Club

Zaterdag 27 oktober (Wijkgebouw DS57)

10.00-12.00 uur: Missionair breien

Zondag 28 oktober (Oude Kerk)

10.00 uur: Kerkdienst - ds. J. van Walsum, Alblasserdam

Bij de dienst

Deze zondag geeft de Cantorij o.l.v. Ronald de Jong muzikale medewerking aan de dienst. Twee weken geleden lazen we een
woord van Jezus over scheiding, deze zondag lezen we een antwoord van Hem op de vraag van Sadduceeén over het huwelijk
en de toekomst, Marcus 12:19-27. We lezen ook woorden van de apostel Paulus over het huwelijk, 1 Korinthe 7:1-9. Die zijn
niet voor iedereen gemakkelijk om aan te nemen. Wat Jezus zegt is ook niet gemakkelijk maar zijn bewoorden bevatten

maximale troost voor alle mensen.

Kringsamenkomsten

Deze week zijn er vanwege de herfstvakantie geen catechisaties en leid ik geen kringen. Wel lezen de leden van de Bijbel
gewoon door, wel lezen het Eerste boek van Samuél uit, 25 t/m 31.

Meeleven met zorg

De heer H.H. ter Veld moest worden opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht weer naar huis terugkeren. We hopen
dat met de medicijnen de benauwdheid wat mag afnemen. We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid.

Ook hun, waarvan we reeds weten dat zij te kampen hebben met ziekte en zorg, wensen we Gods nabijheid en sterkte in hun
omstandigheden. We willen meeleven met hen van wie we niet weten dat er iets aan de hand is. Om dat te kunnen hebben
wij informatie nodig. Wilt u die alstublieft doorgeven? Voor gemeentegenoten liggen er in de hal van de Oude Kerk
informatiefolders. Bij het voorbedeboek in het deurportaal ligt een aantal ziekenlijsten. Wanneer u een kaartje wilt sturen
naar onze zieken vindt u een uitgebreide ziekenlijst op de ledenpagina’s van onze website bij het Weekbericht. Wat er ook
gebeurt in ons leven en welke weg we ook moeten gaan, we mogen vertrouwen op Hem, die gezegd heeft: ‘Nooit zal ik u
afvallen, nooit zal ik u verlaten,” zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat

zouden mensen mij kunnen doen?’ Hebreeén 13:5-6.
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Meeleven met dankbaarheid

Precies op deze zondag 21 oktober mag het echtpaar Cees en Jopie Krijgsman-van Wijk vieren en gedenken dat zij 60
jaar in het huwelijk verbonden zijn. De tijd van toen was heel anders voor een boter- en melkhandelaar dan nu. En
inmiddels zijn er heel wat seniorenmiddagen mede georganiseerd! Mooie verhalen en herinneringen van vroeger
maken het vandaag feestelijk. Met dit bijzondere jubileum willen wij familie Krijgsman hartelijk feliciteren, een
genoeglijke dag (of misschien dagen?) met hen die hen lief zijn toewensen en voor de toekomende tijd vreugde en Gods
zegen. Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Kees Wesdorp

Bijdrage Cantorij

De Cantorij zingt in de dienst drie gebeden, twee met de gemeente, lied 210 als ochtendgebed en lied 422 als gebed om de
woorden van God niet te vergeten, maar in ons hart te bewaren. Ook zingen wij een lerse traditional, ‘Lord of all hopefulness’.
Dit is ook een prachtig gebed, waarin we onze Heer aanbidden en Hem van daaruit vragen om ons vanaf het aanbreken van
de dag tot het eind ervan zegen, kracht, liefde en vrede te geven. Een gezegende dienst gewenst!

Collecteverantwoording en giften
We melden met dankbaarheid de collecteopbrengsten van zondag 14 oktober: Kerk in Actie, Nepal: €223,06; Eredienst:
€194,45; Wijkwerk: €242,66; Restauratie Oude Kerk: €137,55; collecte Evensong: €356,89.

Wat is onze roeping (1)

Vaak, als ik in de kerk ben, voel ik een grote dankbaarheid. Dankbaar voor het prachtige gebouw waar we elke zondag
samenkomen. Maar ook dankbaar voor de fijne gemeenschap die we mogen beleven, zowel op zondag als doordeweeks. Het
is een kostbaar iets, waar we zuinig op moeten zijn. Datgene wat je lief is moet wel goed onderhouden worden. Dat mogen
we samen doen, met inzet van alle talenten die we hebben. Zorgen voor elkaar en onze mooie Oude Kerk, tot eer van Hem.
Zorgen voor elkaar doen we o.a. in het pastoraat. Naast Gods hulp is daar menskracht voor nodig. Zelf ervaar ik veel
voldoening om als pastoraal ouderling actief te mogen zijn. In de kerkenraad wordt in goede sfeer gesproken over
beleidzaken. In het consistorie houden we ons bezig met de pastorale zorg. Het bezoeken van mensen is waardevol en geeft,
hoewel dat inspanning kost, ongelooflijk veel voldoening. Dat samen met anderen op zoek gaan naar Gods wil in het leven
heeft mijn geloof erg verrijkt. Dat déet iets met je, dat is van onschatbare waarde! De voldoening van het ambt gun ik daarom
graag ook aan anderen. De kerkenraad heeft ambtsdragers nodig. God zelf is het die u wil inzetten voor dit prachtige werk.
God vraagt geen toegeruste mensen, maar Hij rust mensen toe die Hij vraagt! Wat doet een ouderling? Kort samengevat: Een
ouderling is als ambtsdrager lid van de kerkenraad en denkt mee over het beleid van de wijkgemeente. Ouderlingen doen
dienst in de eredienst op zondag en bij rouw- en trouwdiensten. Ouderlingen zijn primair verantwoordelijkheid voor de
pastorale zorg en bezoeken gemeenteleden in een toegewezen wijk. Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de
predikant. Marja van den Boomgaard, pastoraal ouderling

Nieuwe ambtsdragers: aanbevelingen gevraagd

In de kerkenraad bestaat een aantal vacatures. De gemeente wordt uitgenodigd aanbevelingen te doen van gemeenteleden
die zij geschikt acht voor ambt van diaken, ouderling alsook (ouderling-)kerkrentmeester. Wanneer u iemand in gedachten
hebt, dan kunt u dit, schriftelijk of per e-mail, bekend maken aan de scriba. Uw aanbevelingen zullen de kerkenraad helpen
een lijst met geschikte kandidaten op te stellen. Deze kandidatenlijst is vervolgens het uitgangspunt voor de verkiezing van
ambtsdragers later dit kwartaal. Uw eventuele aanbeveling kunt u uiterlijk zondag 11 november bij de scriba inleveren. Alle
meldingen zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld. Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de
ambtsdragers. We vertellen u graag wat ons motiveert voor het gemeentewerk. Jan Peter Leenman, scriba

Komende Zangdienst

Op zondag 4 november hopen we ’s avonds om 18.30 uur weer een zangdienst te houden. Deze dienst zal anders worden
ingevuld dan we gewend zijn. Veel mensen willen graag een dienst meemaken waarin de samenzang centraal staat. De
Taakgroep Eredienst heeft daarom het plan opgevat zo’n dienst te organiseren. ledereen krijgt de gelegenheid een favoriete
psalm of gezang uit het Liedboek of een lied uit de bundel “Hemelhoog” op te geven. Daaruit zal een selectie worden gemaakt
die we dan zullen zingen in de zangdienst. Uw favoriete lied kunt u véér 28 oktober mailen naar: boomma@xs4all.nl. U kunt
ook uw suggestie in de kerk aan mij afgeven voor 28 oktober. We zien met spanning alle reacties tegemoet en hopen dat deze
nieuwe aanpak van de invulling van de zangdiensten een groot succes zal worden. Marja van den Boomgaard, taakgroep
eredienst.

Kerst Inn zoekt nog helpers

Op Eerste Kerstdag vieren we in 't Centrum achter de Pelgrimskerk de Kerst Inn. Tussen 16.00 en 21.00 uur ontvangen we
tegen de 100 gasten voor een gezellige Kerstbijeenkomst, met ontmoeting, een verhaal, spelletjes, muziek en zang en een
heerlijk kerstbuffet. We zoeken mensen die ons willen helpen met aankleden van de zaal, bakken van iets lekkers bij de
koffie/thee, bereiden van iets voor het buffet. En... op Eerste Kerstdag voor hulp bij de ontvangst van gasten en hulp in de
keuken. Ook goed als u maar een paar uur kunt! Een lastige vraag in een drukke tijd, maar u doet er veel mensen een enorm
plezier mee. Aanmelden bij: Hanneke Vermeulen, tel. 3210558, vermeulenhanneke@hotmail.com

Oude Kerk: Predikant: ds. Kees (C.H.) Wesdorp Pastoraal contactpersoon: Wijkkas: NL52 FVLB 0635 8034 29
Dorpsstraat 59 - 2712 AD 079-3163454 Marja van den Boomgaard SKG Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1
079-3163909 @: predikant@oudekerkgemeente.nl 06-22512609 Kerkwebradio: Eric Caspers

Wijkgebouw: Scriba: Jan Peter (J.P.) Leenman @: pastoraat@oudekerkgemeente.nl 7 079-3420608
Dorpsstraat 57 - 2712 AC 079-3317422 Auto-ophaaldienst: Voor vragen over het weekbericht:
06-83692176 @: scriba@oudekerkgemeente.nl René Eshuis 7 079-3512886 weekbericht@oudekerkgemeente.nl
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